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Openingslied: Tijd van leven

Tijd van troosten, tijd van tranen,
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,
tijd van jagen, nu of nooit,
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen, zin vergeten,
nergens blijven, niemand weten.
Tijd van kruipen, angst en spijt,
zee van tijd en eenzaamheid.

t. H. Oosterhuis/ H. Heuvelmans

Kyrie: Hoor je mij

Woord van welkom

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen,
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen.
Wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.

Voorzang: Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij.
Bij jou alleen ben ik veilig.
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De zaligsprekingen: Mattheüs 5, 3-10

Gloria: Gloria, gloria in excelsis Deo

Gebed

Tussenzang: Lied aan het licht

Refrein:

Voorzang: Godheid had mij in haar macht.
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht.
Haar grote namen waaiden voorbij, 
de jouwe niet, die is hier, op mijn lippen.
Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij.
Bij jou alleen ben ik veilig.

Refrein…

Voorzang: Enige die ik nog ken, 
alles ben je me, erfdeel en beker. Lieflijke oorden vielen mij toe.
Mijn hart klimt in mij mijn geest wordt wijd:
jij verkoopt me niet, voor geen prijs, voor geen ander.
Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij.
Bij jou alleen ben ik veilig.

Refrein…                                           t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen
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Evangelie: Lucas 2,22-33; 36-38

Acclamatie: Nunc Dimittis (Taizé)
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Bereiden van de tafel: 
Wohl mir dass ich Jesum habe (Bach)

Intenties

Laat ons, verheugd en vol ontzag, voor Hem zingen dit lied,
voor Hem die leeft. En dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar.
Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 

1) Wohl mir, dass ich Jesum habe,
o wie feste halt ich ihn,
dass er mir mein Herze labe,
wenn ich krank und traurig bin.
Jesum hab ich, der mich liebet
und sich mir zu eigen gibet;
ach drum lass ich Jesum nicht,
wenn mir gleich mein Herze bricht.

2) Jesus bleibet meine Freude,
meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
er ist meines Lebens Kraft,
meiner Augen Lust und Sonne,
meiner Seele Schatz und Wonne;
darum lass ich Jesum nicht
aus dem Herzen und Gesicht.

Gebed aan tafel: Gezegend zijt Gij (inlegvel)

Vredeswens: Dona nobis pacem (Mozart)

Communie: Auf dem Wasser zu singen (Schubert)

Waar vriendschap is en liefde

Breken en delen

Overweging
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Communielied: Wat in stilte bloeit

Op deze plaats bijeen gekomen, laat ons nu een van geest zijn, 
onverdeeld van hart. Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt. 
Dat in ons midden liefde woont, God zelf. Refrein…

Mogen wij zien met allen die al dáár zijn, verheerlijkt in het licht, 
uw Aangezicht onmetelijke vreugde, zekerheid waaraan in eeuwigheid 
geen eind zal komen. Refrein…
 

t. Huub Oosterhuis/m. Antoine Oomen
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Slotlied: Dat je de weg mag gaan

Allen: Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht! 
Overal licht! Alles is licht geworden!

Slotwoord

Zegen

Voorbeden: Licht! licht! Alles wordt licht



Geen contant geld?
U kunt ook via deze
QR-code bijdragen
aan de collecte.

U kunt zich via deze
QR-code inschrijven
voor de Marikenmail.


