
Coconnetjes van mededogen 
 

Coconnetjes van mededogen is een beeldend participatieproject 
geworteld in de boeddhistische oefening metta - liefdevolle 
vriendelijkheid. Vanuit de metafoor van de cocon waarin een rups tot 
vlinder transformeert wenst dit project de mensheid een kans tot 
transformatie: terugtrekking, bezinning en een hervonden zorg voor 
elkaar en voor de aarde. 
In de vredesweek van 21 tm 28 september ‘25 maakt beeldend 
kunstenaar Yette Rohde, samen met bezoekers van de Stevenskerk, 
cocons van stof en touw met binnenin een krantenfoto. Tijdens het 
maken van de cocon wensen wij iedere afgebeelde persoon op deze 
foto alle goeds toe: “Moge je veilig zijn. Moge je gezond zijn. Moge 
je gelukkig zijn.” Dit doen we zonder onderscheid: slachtoffers, 
beleidsmakers, politici, vluchtelingen, soldaten - allen verdienen 
ruimte voor introspectie en liefde. 
De gemaakte cocons zullen 1 keer per dag, tijdens een meditatief 
ritueel, opgehangen worden in de levensboom in de kerk. 
Het project wil niet polariseren maar verbinden. Het nodigt 
bezoekers uit om samen te komen in gesprek, meditatie en 
handwerk; om cocons te maken, met daarin boodschappen van 
mededogen als zichtbare gebaren van hoop. In de vredesweek 
verzamelen we deze cocons in de Stevenskerk en creëren we een 
gedeelde ruimte voor zowel persoonlijke reflectie als 
gemeenschappelijk handelen. 
Coconnetjes van mededogen is een uitnodiging: kom maken. Kom 
luisteren. Kom delen. Kom bijdragen aan een wereld waar zorg en 
vriendelijkheid aandacht krijgen. 
Wanneer: 
Ma 10-17u kerk open / 12u-16u Yette aanwezig 
Di  10-17u kerk open / 12u-16u Yette aanwezig 
Woe  10-17u kerk open / 13u-16u Yette aanwezig 
Do  10-17u kerk open / 12u-16u Yette aanwezig 
Vr  10-17u kerk open / Yette afwezig 
Za  13-17u kerk open / 13.30u-17u Yette aanwezig 
Zo  10-17u kerk open / 10u-16u Yette aanwezig 
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