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Muziek:

Rob Engels, Sander Stoks, 
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Openingslied: De vreugde voert ons naar dit huis
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Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan.

Dit huis dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn?

Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost, waar Gij u vinden laat?

Onthul ons dan uw aangezicht, uw Naam die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht, uw voorbedachte raad.

                                                                                                           t. S. de Vries/m. W.Vogel

Kyrie: Die om mij smeekt

Refrein: 1. Koor, 2+3 Allen 

Woord van welkom

Koor:
Die mij niet sleurde niet duwde maar wenkte over uw drempel. 
Die de sluier van mijn angst niet scheurde maar optilde. 
Die met enkel uw stem mij zo vermurwde dat ik wilde. Refrein…
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Gloria: Laudate Dominum

Koor:
Ooit door geruchten over u geknecht.
Nu zonder angsten eindelijk verwacht ik u. Refrein…

                                                                  t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal

Lobet den Herrn, alle Völker, 
preist ihn, alle Nationen, alle Völker!
Lobt ihn für seine grossen Taten, 
lobt ihn in seiner gewaltigen Grösse!
 
Ich will jubeln und über dein Erbarmen mich freuen, 
du hast mein Elend angesehen. 
Ich will jubeln und über dein Erbarmen mich freuen, 
du bist mit meiner Not vertraut.

Gebed

Eerste lezing: Wijsheid 9, 13-18

Tussenzang: Schriftlied
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Acclamatie: Hoor het woord

Evangelie: Lucas 14, 25-33

Hoor het woord, hoor het woord,
het woord van onze God:
gerechtigheid brengt vrede voort 2x

                                                  Tekst en melodie: Myra Blyth – ‘Let US hear’

Overweging

Collectelied: Wie zijn leven niet wil delen



5

t. H. Oosterhuis/m. B. Huijbers

Intenties

Acclamatie:  Kom adem ons open
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Tafelgebed: Die naar mens’lijke gewoonte (Inlegvel)

Vredeswens: The peace of the earth

Communielied:  Deze wereld omgekeerd

De wijze woorden en het groot vertoon, de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon, de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede.
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Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

T: Huub Oosterhuis / M: Bernard Huijbers / Arr: F. van Essen

Voorbeden:  Keer U om

Slotlied:  Dat een nieuwe wereld komen zal

Koor:
Daar bouwen wij veilige buurten 
wonen dooreen in wijken van vrede in schaduw van bomen. 
Geen kinderen zullen daar sterven 
oude mensen maken hun dagen vol 
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven. 
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Wilt u het inlegvel met het tafelgebed weer teruggeven…
Wij gebruiken deze graag opnieuw bij een volgende viering.

Geen contant 
geld?

U kunt ook via 
deze QR-code

bijdragen aan de 
collecte. 

U kunt zich 
via deze 
QR-code 

inschrijven 
voor de 

Marikenmail


