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Muziek:

Rob Engels, Piet van Kalmthout,
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Openingslied: Onstilbare tonen

2

Woord van welkom
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Kyrie: Lied van alle dagen
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Koor: Ere zij U daar in den hoge, hier in ons midden.
Kome vrede op aarde. Kome uw woord bij ons aan.

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Gebed om vergeving

Gloria: In den beginne het woord

Koor: In den beginne het woord roeping opdracht en zegen.
In den beginne het licht licht erbarm u, woord ontferm u,
kom bevrijden
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Coconnetjes van mededogen
Korte oefening van mededogen met Yette Rohde.

Tussenzang: Klankresten

t. H. Oosterhuis/m. Tjeerd Oosterhuis

4

Koor: Uw woord, dat de eeuwen voorziet, onze dagen behoedt, 
het kome geladen met kracht als de opgaande zon.

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen
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Overweging

Vrede, vrede, gezegend met vrede, de wereld, de mens.
Dat zij elkaar raken, het hart van de hemel, het hart van de aarde 
en hoop wordt geboren, opnieuw en opnieuw. 
Vrede, vrede, gezegend met vrede, de wereld, de mens.

Collecte /Bereiding van de tafel

Intenties

Gebed aan tafel: Gezegend zijt Gij (Zie inlegvel)

Vredeswens: Vrede, vrede, gezegend met vrede

Breken en delen

Communie: A. Intermezzo - Panis Angelicus

Koor: 
Open mij, lees mij, breek mijn zegels,
dat ik niet gesloten blijf,
tevergeefs geschreven.
Open mij, wek mij, roep de dag uit,
dat ik opsta uit de slaap
en het licht verwelkom.

Evangelie: Lucas 16, 1-13

Acclamatie: Open mij, lees mij
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Voorbeden: Bless the Lord, my soul

Slotwoord

Zegen

Slotlied: Dat je de weg mag gaan

Communie: B. Blijf niet staren

t. H. Oosterhuis/m. B. Huijbers
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Wilt u het inlegvel met het tafelgebed weer teruggeven…
Wij gebruiken deze graag opnieuw bij een volgende viering.

Geen contant 
geld?

U kunt ook via 
deze QR-code

bijdragen aan de 
collecte. 

U kunt zich 
via deze 
QR-code 

inschrijven 
voor de 

Marikenmail

t. A. Govaart/m. Rien den Arend

Na het slotlied gaan we naar de levensboom om de eerste 
coconnetjes op te hangen.


