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Augustinusfeest

Thema: ‘Laat je hart branden!’
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Lector: 
Bart van Straaten
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Openingslied: Wees hier aanwezig
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Koor:
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Koor:
Woord ons gegeven, God in ons midden, toekomst van vrede, 
wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons gedoog ons, laat ons niet vallen. Refrein 
                                      
Koor:
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. Refrein
                             
Koor:
Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Refrein
 
Koor:
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel. Refrein

                                                                     t. H. Oosterhuis/ m. T. Löwenthal

Woord van welkom

Gebed om vergeving

Allen: 
Fluister het mij in, Heilige Geest:
ik zal het goede denken.
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Eerste lezing: Laat heb ik U liefgekregen
                        Belijdenissen X.38

Gloria: Misericordias Domini

Spoor me aan, Heilige Geest:
ik zal het goede doen.

Verlok me, Heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, Heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, Heilige Geest:
Ik zal het goede niet verliezen

Solo: Dein Erbarmen Herr, wil ich ewig besingen
Laut deine Treue verkünden
Immer und ewig besteht dein Erbarmen,
Herr, über den Wolken, wer ist wie Du
Dein ist der Himmel, dein auch die Erde
Du hast gegründet was sie erfüllt
Glücklich wer im Licht deiner Liebe weilt
Wer an deinem Name sich alle Zeit freut
Gepriesen seist du Herr, in deiner Ewigkeit, Amen.

Tussenzang: Veel te laat heb ik jou liefgekregen
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Acclamatie: Als Gij bestaat

Evangelie: Lucas 13, 22-30 ‘Laat je hart branden’

Overweging

Bereiden van de tafel

                  Kom adem ons open
Intenties: Laat onze gebeden stijgen

Koor: Veel te laat heb ik jou lief gekregen.
Binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde buiten mij,
en uitgestort als water liep ik van jou weg
en liep verloren tussen zoveel schoonheid die niet jij is. Refrein…
 
Koor: Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heen gebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.
 
Geuren deed jij en ik haalde adem, 
nog snak ik naar adem en naar jou.
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik, honger ik naar jou.
Mij, lichtgeraakte, heb jij doen ontbranden.
En nu brand ik lichterlaaie naar jou toe, om vrede. Refrein…
                                                              Naar Augustinus, Belijdenissen X, 27



5

Gebed an tafel: U hoger dan mijn hoogste hoogte

Communielied: Om te zien een nieuwe aarde

Vrede voor jou, vrede voor jou, 
vrede voor jou en alle mensen, vrede,
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou en alle mensen.

Vredeswens: Vrede voor jou

Zie inlegvel

Breken en delen
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Feesttoespraak: Els Verheggen

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal

Voorbeden: Ubi caritas

Zegen: De levende zegene u en behoede u

Slotlied: Ga met God

     -        gen.
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Wilt u het inlegvel met het tafelgebed weer teruggeven…
Wij gebruiken deze graag opnieuw bij een volgende viering.

Ga met God en hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Geen contant 
geld?

U kunt ook via 
deze QR-code

bijdragen aan de 
collecte. 

U kunt zich 
via deze 
QR-code 

inschrijven 
voor de 

Marikenmail


