
Zondag 17 augustus 2025

Maria Tenhemelopneming

Voorganger:
Ekkehard Muth

Lector: 
Reinier Ligtenberg

 
Muziek:

Selma Peters, Marie-Cecile Rossen



Openingslied: Uit onze stad
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2. U die ons in uw handen houdt,
die ons de aarde toevertrouwt,
doe ons vandaag beleven
wat wordt gezegd, gehuild, vermoed,
dat ieder zingen bidden moet
om vol en vrij te leven

3. U brengt ons aan onszelf voorbij
U maakt ons anders dan wij zijn,
U maakt ons tot een wonder.
Want niet ten dode leven wij
maar voor het leven licht en vrij,
een lied in onze monden.

4. Raak ons dan met uw adem aan,
nu wij hier zingend voor U staan
en om uw adem bidden.
In onze ogen breng uw licht,
geef ons vandaag een nieuw gezicht,
kom in ons mensenmidden.      

t. Michaël Steehouder/
m. Chris Fictoor 
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Eerste lezing: Openbaring 11, 19a; 12, 1-6a; 10ab

Tussenzang: Schriftlied 150

Lied van Maria: Schoot die niemand draagt

Woord van welkom

Gebed om vergeving

Gloria: Gloria 419
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Acclamatie: Woorden van leven

Evangelie: Lucas 1, 39-56

Overweging

Collecte / Bereiden tafel: The Lord is our shepherd

Gebed aan tafel: Groter dan ons hart (Zie inlegvel)

Intenties
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Breken en delen

Communielied: De woorden die wij spraken

Vrede, vrede, gezegend met vrede, de wereld, 
de mens.

Dat zij elkaar raken, het hart van de hemel, het hart van de 
aarde en hoop wordt geboren, opnieuw en opnieuw. 

Vrede, vrede, gezegend met vrede, de wereld, 
de mens.

Vredeswens: Vrede, vrede, gezegend
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Voorbeden: Gij hart, gij bron van leven

De mensen die wij werden een voor een spelende handen 
helderziende ogen lichamen stromend water steen en been 
vurige zielen vonken mededogen die ene die wij zijn 
en anders geen die anderen die wij nog worden mogen.

Dit niets dat overleeft ternauwernood dit alles dat ik ben 
in vrees en beven dit enig hier-nu tegen doem en dood 
dit korte lichte lange eigen leven dat wij ontvangen 
als genadebrood dat ons gegeven is en blijft gegeven.

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal

Slotwoord

Zegen

Slotlied: Een schoot van ontferming
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Wilt u het inlegvel met het tafelgebed weer teruggeven…
Wij gebruiken deze graag opnieuw bij een volgende viering.

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Voorgangers: Joost Koopmans osa, Ekkehard Muth
Muziek: Rob Engels, Selma Peters, zangers van Stadsklooster Mariken

In de aanloop naar de feestdag van Augustinus (* 13 november 354, 
† 28 augustus 430) vieren we op zondag 24 augustus ons 
Augustinusfeest.

Na vele omzwervingen hebben we ons thuis gevonden in de 
Stevenskerk. Zoals Joost Koopmans o.s.a. het zo mooi zegt: 
‘Stadsklooster Mariken heeft haar bestemming gevonden.’
Dat wil niet zeggen dat het voor iedereen meteen gemakkelijk was. 
Toch voelt het een beetje als de uitspraak van Augustinus: ‘keer terug 
naar je hart.’

Reden genoeg om op het Augustinusfeest met dankbaarheid terug te 
kijken. En tegelijkertijd blikken we vooruit op een nieuw seizoen.

Van harte welkom in de viering en bij ons traditionele taartenbuffet.

Augustinusfeest komende zondag 10.00 uur - 
‘Wij zijn de tijden’
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Geen contant 
geld?

U kunt ook via 
deze QR-code

bijdragen aan de 
collecte. 

U kunt zich 
via deze 
QR-code 

inschrijven 
voor de 

Marikenmail


