
Koor: En neerdrukt ons droefheid om het gedane, 
om niet te keren woorden, om wat groeide, om 
wat versteende, verwaaide. 
Allen: Jij, nog naamloze, ademt ons open en  
wekt in ons weerbarstig geheugen wat wij  
zagen met onze vroegste ogen.  
Koor: En doet ons gaan in tranen maar ongebroken 
door de nacht van de schepping en houdt ons 
gaande naar een nieuwe geboorte: 
Allen: blinde muren zacht licht, water geworden en 
aan de overzijde rozensteden en de zang van de 
lijster.  t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 
 
Voorbeden: ‘Alles wat adem heeft’ 
Alles wat adem heeft love de Heer. 2x  
 
Stilte / Slotwoord / Mededelingen / Zegen 

Slotlied: ‘Deze wereld omgekeerd’ 

De wijze woorden en het groot vertoon, 
de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, 
de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven; 
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken. 
 
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 
Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 
t. H. Oosterhuis/ m. B. Huijbers  

 
 

Openingslied: ‘Aanhef-Onstilbare tonen’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

Woord van welkom  

Lied om ontferming:  

‘Hoor. Maar ik kan niet horen’ 

Hoor. Maar ik kan niet horen. 
Mijn oren dichtgestopt. 
Mijn adem opgekropt. 
Mijn hart van leegte zwaar. 
Ik ben nog niet geboren. 
Ik ben niet ik. Niet waar. 
 
Hoor. Maar ik wil niet horen. 
Zou ik uw woord verstaan, 
Ik moest uw wegen gaan, 
U volgen hier en nu. 
Ik durf niet zijn geboren 
En leven toe naar U. 
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U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 



Hoor, roept Gij in mijn oren 
En jaagt mijn angst uiteen. 
O stem door merg en been 
Verwek mij uit het graf, 
Uw mens opnieuw geboren – 
O toekomst, laat niet af. 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Gebed om vergeving        

Aansteken van de derde kaars    

Lied bij het licht: ‘In den beginne het woord’ 

Koor: In den beginne het woord roeping opdracht  
en zegen. In den beginne het licht  
licht erbarm u, woord ontferm u,  
kom bevrijden. 
 
 
 

 

 

 

 
Koor: Ere zij U daar in den hoge, hier in ons midden. 

Kome vrede op aarde. 
Kome uw woord bij ons aan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koor:  Uw woord, dat de eeuwen voorziet, 

 onze dagen behoedt, 
 het kome geladen met kracht 
 als de opgaande zon. 
 

 

 

 

 

 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Lezing: Sefanja 3, 14-18a 

Tussenzang: ‘Scheur toch de wolken’ 

1. Scheur toch de wolken weg en kom. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Doodsnacht regeert ons her en der. 
De tijd is vol, Uw naam is ver. 

2. Een vloed van tranen komt tot U. 
Bloed uit de aarde roept tot U. 
Al uw verworpen kind'ren staan 
op uit hun graf en zien U aan. 

3. Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort. 
Dat niet vergeefs dit mensenwoord, 
o God sinds mensenheugenis, 
dat niet vergeefs dit lijden is.   

4. Mochten wij zien dat Gij bevrijdt, 
dat Gij geen god van doden zijt. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Scheur toch de wolken weg en kom. 

t. H. Oosterhuis/ m. B. Huijbers  
 

Evangelie: Lucas 3, 10-18 

Acclamatie: ‘Bonum est confidere’ 
 
 
 
 

Het is goed je te verlaten op de Heer, goed op de Heer je hoop te 

vestigen. 

Overweging 

Collecte / Bereiden van de tafel 

 

 

 

Lied: ‘Het lied van vandaag en morgen’ 

Geen taal die Hem vertaalt geen lied dat bij Hem 
haalt geen god aan Hem gewaagd.   
Zij handen spelen in op ieder nieuw begin - geen 
ander die ons draagt. Die in stilte sprak het noodlot 
onderbrak en baande nieuwe wegen. Hij is nog niet 
verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt in mens na 
mens ons tegen 

2. Het meeste gaat voorbij maar meer en meer 
wordt Hij de toekomst die ons wacht. Bij Hem is 
geen verraad, Hijzelf heeft ons gemaakt, Hij peilt en 
proeft ons hart. Wij leven maar niet echt, zijn land 
van rust en recht aanschouwen wij van verre. 
Woestijn is om ons heen en allen, een voor een, 
vervreemden, vallen, sterven. 

3. Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad van 
brood en spelen zijn. De stok die ons regeert de 
bek  die ons kleineert de dood zal niet meer zijn. 
Doorschenen van zijn licht doorschijnend ons 
gezicht voltooid is ons verleden. Wensdromen 
worden waar: wij spreken met elkaar een taal van 
hoop en vrede. 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Intenties 

Tafelgebed: ‘Gezegend zijt Gij’ 

Onze Vader / Vredeswens 

Vrede, vrede, gezegend met vrede, de wereld, de 
mens. Dat zij elkaar raken, het hart van de hemel, 
het hart van de aarde en hoop wordt geboren, 
opnieuw en opnieuw.  Vrede, vrede, gezegend met 
vrede, de wereld, de mens. 

Breken en delen  

Communielied: ‘Jij nog naamloze-Ander ouder’ 

1. Koor; 2. Allen 
Ander, ouder, iemand in ons verborgen: 
plotseling oplaaiend vuur van visioenen, 
aanschijn der aarde vernieuwend. 2 x 
Koor: Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare 
die ons weten doet wat wij niet weten 
wat onmogelijk is bij mensen en goden. 
Allen: Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij. 
In onze handen klemmen wij wichelroeden,  
spiegels en zwaarden.  


