
Voorbeden: ‘Wait for the Lord’  
 
 
 
Stilte 

 

 

 

 

Slotwoord / Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: ‘Scheur toch de wolken’ 

 

 

 

 

 

 

2. Een vloed van tranen komt tot U. 
Bloed uit de aarde roept tot U. 
Al uw verworpen kind'ren staan 
op uit hun graf en zien U aan. 

3. Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort. 
Dat niet vergeefs dit mensenwoord, 
o God sinds mensenheugenis, 
dat niet vergeefs dit lijden is. 

4. Mochten wij zien dat Gij bevrijdt, 
dat Gij geen god van doden zijt. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Scheur toch de wolken weg en kom. 

t. H. Oosterhuis/ m. B. Huijbers  

 

 

 

 

Openingslied: ‘Licht, dat ons aanstoot’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woord van welkom  

Lied om ontferming: ‘Wat ik gewild heb’ 

Wat ik gewild heb / wat ik gedaan heb 
wat mij gedaan werd / wat ik misdaan heb 
wat ongezegd bleef / wat onverzoend bleef 
wat niet gekend werd / wat ongebruikt bleef 
al 't beschamende / neem 't van mij 
en dat ik dit was / en geen ander 
dit overschot van /stof van de aarde: 
dit was mijn liefde / Hier ben ik. 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Gebed om vergeving        

Aansteken van de tweede kaars    

 

 
 

Viering 

 

Zondag 

8 december 2024 

 

Tweede zondag van 

de advent 

 

‘De duisternis kan 

het licht niet aan’ 

 

Thema: 

‘Wegwijzer naar het 

licht’ 

 

 

 
Voorganger: 

Ekkehard Muth 

 

Lector: 

Miek Altorf 

 

Muziek: 
Rob Engels 

Selma Peters 

Marie-Cecile Rossen 
 

 
Wilt u op de hoogte 

blijven van de 
activiteiten van het 

Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 

onze website: 
https://stadsklooster

mariken.nl/. 
 

Of schrijf u in voor 
de wekelijkse 

Marikenmail via 
deze QR-code: 

 

 
 
 
 
 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 



Lied bij het licht: ‘In den beginne het woord’ 

Koor: In den beginne het woord 
roeping opdracht en zegen. 
In den beginne het licht  
licht erbarm u, woord ontferm u, 
kom bevrijden. 
 
 
 

 
 
 
 
Koor: Ere zij U daar in den hoge,  

hier in ons midden. 
Kome vrede op aarde. 
Kome uw woord bij ons aan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koor:  Uw woord, dat de eeuwen voorziet, 

 onze dagen behoedt, 
 het kome geladen met kracht 
 als de opgaande zon. 

 
 
 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

 

Lezing: Baruch 5, 1-9 

Tussenzang: ‘Een schoot van ontferming’  
 
Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien. 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen toen wij in 
duisternis waren, in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede. 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

 

Evangelie: Lucas 3, 1-6 

Acclamatie: ‘Laat komen Hij die komen zal’ 
 
 
 
 
Overweging 

Collecte / Bereiden van de tafel 

Lied: ‘Klankresten’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/ m. Tjeerd Oosterhuiste 

Intenties 

Tafelgebed: ‘Gij die geroepen hebt licht’ 

Onze Vader 

Vredeswens: ‘Vrede voor jou’ 

Breken en delen  

 

Communielied: ‘The Lord is my shepherd’ 

Communielied: ‘Van grond en vuur’  

Koor en allen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koor: 
Volk dat in duisternis gaat, mensen met stomheid 
geslagen, het zal geschieden, zegt Hij, dat zij weer  
glanzen als nieuw. 
 

 
 
 
 
 
 
Koor: 
Niet meer beklemd en verdeeld,  niet meer in 
woorden gevangen een en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn. 

 
 
 
 
 

Koor: 
Daar staat de stoel van het recht, daar zal staan de 
tafel der armen, dan is de dag van het lam, zie, ik  
kom haastig, zegt Hij. 
Koor en allen: 
Van grond en vuur... (zie boven)  
 


