
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden 
en zal zichzelf opnieuw verstaan 
en leven bloot en onomwonden, 
aan niets en niemand meer ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op, 
maak mij mooi, maak mij mooi. 

t. H. Oosterhuis/m. B. Huijbers 

Voorbeden: ‘Wek uw kracht’ 

 

 
 
Stilte 

Slotwoord / Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: ‘‘Die mij droeg’ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied: ‘Schriftlied’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Woord van welkom  

Lied om ontferming: ‘Die om mij smeekt’ 

Refrein: 1. Koor, 2+3 Allen 

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd  

zolang ik kon. 

 

 

 

 

 
 

Viering 

 

 

Zondag 

17 november 2024 

 

 

‘Moedig als 

aartsengel Michaël’ 

 

 

 
Voorganger: 

Ekkehard Muth 

 

Lector: 

Penelope Nijeholt 

 

 

 

Muziek: 

Rob Engels 

Selma Peters 

Wout Moerman 

Zangers uit het koor 

van het Stadsklooster 

Mariken 

 
Wilt u op de hoogte 

blijven van de 
activiteiten van het 

Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 

onze website: 
https://stadsklooster

mariken.nl/. 
 

Of schrijf u in voor 
de wekelijkse 

Marikenmail via 
deze QR-code: 

 

 
 

 

 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 

 



Koor: 
Die mij niet sleurde niet duwde maar wenkte over 
uw drempel. Die de sluier van mijn angst niet 
scheurde maar optilde. Die met enkel uw stem mij 
zo vermurwde dat ik wilde. Refrein… 
Koor: 
Ooit door geruchten over u geknecht. 
Nu zonder angsten eindelijk verwacht ik u. 
Refrein… 
t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

Gebed om vergeving  

Lofzang: ‘Look at the word’ 

Look at the world,  everything all around us. 
Look at the world and marvel every day. 
Look at the world, so many joys and wonders. 
So many miracles along our way. 
Refrein: 
Praise to thee, o Lord for all creation. 
Give us thankful hearts, that we may see. 
All the gifts we share and every blessing, 
all things come of thee. 
Look at the earth, bringing forth fruit and flowers. 
Look at the sky, the sunshine and the rain. 
Look at the hills, look at the trees and mountains, 
valley and flowing river, field and plain. Refrein: 
 
Think of the spring, think of the warmth of 
summer, bringing the harvest before the winters 
cold. Everything grows,  everything has a season, 
till it is gathered to the Father’s fold. Refrein: 
 
Every good gift, all that we need and cherish 
comes from the Lord in token of his love. 
We are his hands, stewards of all his bounty. 
His is the earth and his the heavens above. Refrein: 
t. en m. John Rutter 

 
Lezing: Daniël 12, 1-3 
 
Tussenzang: ‘Om te zien een nieuwe aarde’  
Om te zien een nieuwe aarde  
om te gaan een wereld wijd  
om een zacht en onbezwaarde  
mens te zijn in nieuwe tijd.  
Om een stem uit vuur te horen 
om een naam van eeuwigheid 
om steeds nieuw die naam te horen, 2x 
 

Om in nacht en ontij-uren 
en er daagt geen morgenrood 
staande voor de heetste vuren 
niet te vluchten in de dood. 
Dat wij onze zielen keren 
naar het land van wijn en brood 
dat wij ons daartoe bekeren. 2x 
 
Dat wij onze weg van dagen 
zonder spijt ten einde gaan 
dat wij willig zijn te dragen 
en te doen wat moet gedaan – 
onze doden niet verzwijgen, 
allen recht doen naam voor naam. 
En dan nu in vrede zwijgen. 2x 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal  

 

Evangelie: Marcus 13, 24-32 

Acclamatie: ‘Het woord dat ik jou geef’                           
Het woord dat Ik jou geef is niet te zwaar,  
is niet te hoog, je kunt het volbrengen. 

Overweging 

Collecte / Bereiden van de tafel 

Lied: ‘Lied van Gij en ik’ 
Koor: 
Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt 
maar wel dat Gij niet zijt een god 
naar mensentrant. 
 
 
 
 
 
 
 
Koor: 
Gezegend Gij wiens wezen is 
dat ik U niet doorgronden kan en Gij mij wel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koor: 
En alles niets. Een stameling van stomheid zijt Gij in 
mijn mond als ik U zing. 
 
 
 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

 

Intenties 

Tafelgebed: ‘Gezegend zijt Gij’ 

Onze Vader 

Vredeswens: ‘Licht dat terug komt’ 
Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil. 
Vrede die bij ons blijft. 

Breken en delen  

Communielied: ‘Delf mijn gezicht op’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


