
Slotwoord  

Zegen 

Slotlied: ‘Blijf mij nabij’  

Blijf mij nabij wanneer het avond is, 

wanneer het licht vergaat in duisternis, 

wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet, 

bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet. 

 

Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord, 

wijs mij de weg en leid mij veilig voort. 

Blijf mij nabij in vreugde en verdriet, 

ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet. 

Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht,                                            

wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht,   

dan weet ik Heer dat U mijn zwakheid ziet,  

dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet. 

t. W. Barnard, A. den besten, W.J. van der Molen/m. W. Monk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied: ‘‘Als blinden’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als blinden tasten wij langs de muur.  
Tastend als mensen zonder ogen.  
Wij struikelen op klaarlichte dag. 
In de bloei van ons leven zijn wij als doden. 

t. H. Oosterhuis / m. T.  Löwenthal  

Woord van welkom  

Lied om ontferming: ‘Die om mij smeekt’ 

Refrein: 1. Koor, 2+3 Allen 

 
Koor: 
Die mij niet sleurde niet duwde maar wenkte over 
uw drempel.  Die de sluier van mijn angst niet 
scheurde maar optilde. Die met enkel uw stem mij 
zo vermurwde dat ik wilde. Refrein… 
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Koor: 
Ooit door geruchten over u geknecht. 
Nu zonder angsten eindelijk verwacht ik u. 
Refrein… 
t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 
 

Gebed om vergeving  

Acclamatie: ‘In Paradisum’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De namen    
We noemen de namen van wie we in het afgelopen 
jaar vanuit onze gemeenschap afscheid moesten 
nemen. U mag daarbij zelf naar voren komen om het 
kaarsje voor uw dierbare aan te steken. 

Daarna noemen we de namen die u bij binnenkomst 
hebt opgegeven. Voor iedereen wordt er langs de 
muren (deels achter u) een licht ontstoken. 
 
 

 

 

 

 

 

Acclamatie: ‘Als alles duister is’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afsluitend: ‘Wat ik gewild heb’ 

Wat ik gewild heb / wat ik gedaan heb 
wat mij gedaan werd / wat ik misdaan heb 
wat ongezegd bleef / wat onverzoend bleef 
wat niet gekend werd / wat ongebruikt bleef 
al 't beschamende / neem 't van mij 
en dat ik dit was / en geen ander 
dit overschot van /stof van de aarde: 
dit was mijn liefde / Hier ben ik. 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Lezing: ‘Wiegelied voor de dode’ 
 
Tussenzang: Lied: ‘Stilte nu. Voor U’- Psalm 65, vrij  

Refrein:  

 

 

 

 

 

 

 

Koor:                                                                                        
Hoor dan. Hoor dan wie? Mij – wie mij?                        
Die deze mens ben die hier neerligt nietig schuld 
beladen die wil opstaan  ander mens wil zijn nieuw 
ik.  Stilte nu…  

t. H. Oosterhuis / m. A. Oomen 

Overweging 

Collecte / Bereiden van de tafel 

Lied: ‘Wek mijn zachtheid weer’ 

Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 

t. H. Oosterhuis / m. A. Oomen 

Bezinningstocht                                                                  

We nodigen u uit om door de kerk te lopen langs 
beelden, herinneringsplekken, muziek en rituelen…                 

We sluiten de bezinningstocht af in een grote kring 
rond het altaar. 

Intenties 

Tafelgebed: ‘Moge ons voor waar verschijnen’ 

Onze Vader 

Vredeswens: ‘Out of darkness’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communielied: ‘Panis Angelicus’ 
 
Gedicht: ‘De engel van het licht’  
 


