
Vredeswens: ‘Vrede voor jou’                                 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou en 
alle mensen, vrede, 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou en 
alle mensen. 

Breken en delen       

Communielied: ‘Psalm 1, vrij’ – ‘Goed is dat je niet 
doet wat slecht is’  

Voorbeden en acclamatie: ‘Keer U om’ 

 

Stilte 

Slotwoord / Mededelingen  

Zegen 

Slotlied: ‘Een schoot van ontferming’ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

 

Openingslied: ‘Aanhef - Onstilbare tonen’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t. H. Oosterhuis/ m. T. Löwenthal 

Woord van welkom  

Gebed om vergeving  

A:  Voor al die keren dat ik leven geen kans gaf  
vraag ik om vergeving. 
Voor al die keren dat ik anderen de pas afsneed 
vraag ik om vergeving. 
Voor al die keren dat ik alleen mijn eigen wil 
doordreef vraag ik om vergeving. 
Voor al die keren dat ik jou de hoek indrukte 
vraag ik om vergeving. 
Voor al die keren dat ik jou onderschatte vraag 
ik om vergeving. 
Voor al die keren dat ik oordeelde voordat ik 
geluisterd had vraag ik om vergeving. 
Voltooi mij in uw liefde zonder grenzen. Vestig 
uw ogen op mij. 
Trek uw hand niet terug van wat U begon. 
In de Naam van Jezus Christus die ons het 
eindeloze vergeven leerde. 

 

 
 

Viering 

 

Zondag 

20 oktober 2024 

 

‘Wereldmissiedag’ 

 

 

‘Gezonden om 

elkaar van dienst 

te zijn’ 

 

 

 

 
Voorganger: 

Joost Koopmans, osa 

 

Lector: 

Bart van Straaten 

 

 

Muziek: 

Rob Engels 

Selma Peters 

Zangers van het 

Stadsklooster Mariken 

 
Wilt u op de hoogte 

blijven van de 
activiteiten van het 

Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 

onze website: 
https://stadsklooster

mariken.nl/. 
 

Of schrijf u in voor 
de wekelijkse 

Marikenmail via 
deze QR-code: 

 

 
 
 
 
 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 

 



Lied om ontferming: ‘Hear me now, o Lord’ 

Hear me now, o Lord, 
I come with rev’rence to you 
Hear me now, O Lord, 
I come with questions for you 
When my days are like the shadows of evening 
Filled with darkness and despair 
Then I know that in your love and compassion 
You will counsel me, you will care. 
Hear me now, o Lord, 
I come with rev’rence to you 
Hear me now, O Lord 
I ask for guidance from you 
When my heart is like a tree without water 
Anguished and in need of prayer 
Then I hunger and I thirst for your wisdom 
You will nourish me, you will care (2x) 
Hear me now, o Lord, 
I come with rev’rence to you, I come to you! 
t. en m. Jay Althouse 

Openingsgebed  

Lofzang: ‘Alles wat adem heeft – Psalm 150’ 

 
 
 
 
 
 
 
Koor:  
Looft God in zijn heilig domein 
looft Hem in zijn groots firmament, 
looft Hem om zijn daden van macht, 
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid. 
Refrein: 
Koor:  
Looft Hem met de stoot op de ramshoorn, 
looft Hem met harp en met citer, 
looft Hem met handtrom en reidans, 
looft Hem met snaren en fluit.  
Refrein: 
Koor:  
Looft Hem met slaande cymbalen, 
looft Hem met klinkende cimbels. 
Alles wat adem heeft love de Heer! Godlof! 
Refrein: 

Koor:  
Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en heilige 
Geest. Zo was het in den beginne, zo zij het thans 
en voor immer; tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. Refrein: 
Vert. I. Gerhardt en M. v.d. Zeyde/m. A. Oomen 

 

Lezing: ‘Gezonden’ 
 
Tussenzang: ‘‘Ik zal niet rusten’ 

Koor: 
Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal op mijn bed niet slapen,  
ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
voordat ik heb gevonden: 
Koor; 2. Allen 

 

 
 
 
 
 
 

Koor: 
Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik,  
ik mag versmachten van dorst, 
tot ik gevonden heb: 
Koor; 2. Allen 

 

 
 
 
 
 
 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

 

Evangelie: Marcus 10, 35-45  

 

 

Acclamatie: ‘Woorden van leven’ 
Woorden van leven, liefde in overvloed, 
reikende hand, een richting te gaan, 
Jou tegemoet, Jij bron van bestaan. 

Overweging 

Collecte / Bereiden van de tafel 

Lied: ‘Stilte nu. Voor U’- Psalm 65, vrij  

Refrein:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koor: 

Hoor dan. Hoor dan wie?   Mij – wie mij?                                        
Die deze mens ben die hier neerligt nietig schuld 
beladen die wil opstaan  ander mens wil zijn nieuw 
ik.  Stilte nu  
t. H. Oosterhuis / m. A. Oomen 

Intenties 

Voorganger gezongen: 
Laat onze woorden stijgen als wierook voor uw 
aanschijn zie in ons het verlangen een mens te 
zijn van U. 
Allen: 
 

 

 

 

 

Tafelgebed: ‘Die naar menselijke gewoonte’ 

Onze Vader 


