
Stilte 

Slotwoord / Mededelingen  

Zegen 

Slotlied: ‘Een nieuw bruiloftslied’ 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied: ‘In den beginne het woord’ 
 
Koor: In den beginne het woord 

roeping opdracht en zegen. 
In den beginne het licht  
licht erbarm u, woord ontferm u, 
kom bevrijden. 

 
 
 
 
 
 
Koor: Ere zij U daar in den hoge,  

hier in ons midden. 
Kome vrede op aarde. 
Kome uw woord bij ons aan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koor:  Uw woord, dat de eeuwen voorziet, 

 onze dagen behoedt, 
 het kome geladen met kracht 
 als de opgaande zon. 
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‘Het is niet goed 

dat de mens alleen 
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Wilt u op de hoogte 

blijven van de 
activiteiten van het 

Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 

onze website: 
https://stadsklooster

mariken.nl/. 
 

Of schrijf u in voor 
de wekelijkse 

Marikenmail via 
deze QR-code: 

 

 
 
 
 
 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 

 



Gebed om vergeving  

A:  Wij bidden om vergeving 
omdat onze liefde lijkt opgedroogd 
en ons leven niet meer stroomt… 
omdat ons licht soms lijkt gedoofd  
en onze ziel niet straalt… 
omdat onze geest soms lijkt afgestompt  
en ons hart niet brandt… 

V:  In stilte denken we een ogenblik na over de tijd 
die achter ons ligt en waar we met Gods genade 
weer verder gaan. 
Stilte 
Bekeer ons hart, dat wij ons bekeren tot elkaar. 
Buig U dan over ons, o God,  
doe uw aangezicht dan in grote genade over 
ons lichten. 

 

Lied om ontferming: ‘Keer je hart tot mij’ 

Jou gezocht bij dag. 
Dacht: in licht woon jij. 
Breek de duisternis. 
Keer je hart tot mij. (2x) 
 
Spoorloos ben ik. Dood. 
Maar niet dood genoeg voor een eigen graf. 
Uit jouw hand geroofd toen je even niet keek, 
niet dacht aan mij. 
Keer je hart tot mij.  (2x) 
Plant nieuw hart in mij. 
Geef mijn mond een stem, mijn schim een lichaam. 
Dood is dood. Doofstom. Daar weet niemand iets. 
Doorgestreepte naam. 
Keer je hart tot mij. (2x) 
 
Als jij niet een glimp van jou zendt naar mij, 
wil ik niemand meer. 
Lach mijn masker stijf, vlucht in duisternis. 
Keer tot woestenij. 
Keer je hart tot mij. (2x) 
 
Kieren morgenlicht. 
Scheur de duisternis. 
Keer mijn hart in mij  (5x) 

Openingsgebed naar Psalm 139 

 

Lofzang: ‘Laudate Dominum’ 

 

 

 

 

 

Voorzang: 

Lobet den Herrn, alle Völker, preist ihn, alle 
Nationen, alle Völker! Lobt ihn für seine grossen 
Taten, lobt ihn für seine gewaltige Grösse! 

Lezing: Genesis 2, 18-24 

Tussenzang: : ‘Zoals op de bergen’ 

Zoals op de bergen de stormwind valt op de eiken 
zoals over mensen komt de hartstocht der liefde 
zo valt op ons en doorvaart ons hoop en verlangen 
hier,  als Gij uw woorden over ons uit roept. 2x 
 
Evangelie: Marcus 10, 2-12 

Acclamatie: ‘Dit ene weten wij’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overweging 

Collecte / Bereiden van de tafel 

 

Lied: ‘Zoals een hert smacht’- psalm 42 

Zoals een hert smacht naar de waterstromen 
zo rende ik jou tegemoet die hoogtijdagen 
stond op de altaartreden zong met lichte stem 
het lied  jouw kind. 
Nu om mij heen het ijzig zwijgen het geschamper: 
die, die je jeugd verblijdde waar is hij gebleven? 
Op reis, de smoor in, dood? 
Alsof de horizon werd uitgewist 
de aarde losgeslagen van haar zon. 
Maar dan  stijgt plotseling een stem in mij omhoog 
boven mij uit ik weet niet waar vandaan: 
jij bent mijn god. 

Intenties 

Tafelgebed: ‘Gezegend de onzienlijke’ 

Onze Vader 

Vredeswens: ‘The peace of the earth’ 

The peace of the earth be with you, 
The peace of the heavens too; 
The peace of the rivers be with you, 
The peace of the oceans too. 
Deep peace falling over you; 
God’s peace growing in you. 
 
Breken en delen       

Communielied: ‘Stilte nu. Voor U’- Psalm 65, vrij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeden en acclamatie: ‘Neem mij aan’ 

Neem mij aan zoals ik ben 
Wek in mij wie ik zal zijn 
Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 


