
Stilte 

 

Slotwoord / Mededelingen  

 

Zegen 

De Levende zegene en behoede u. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u 
en geve u vrede. 
Zo zegene u God, 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen 
 
Slotlied: ‘Om te zien een nieuwe aarde’ 
 
Om te zien een nieuwe aarde 
om te gaan een wereldwijd 
om een zacht en onbezwaarde 
mens te zijn in nieuwe tijd. 
Om een stem uit vuur te horen 
om een naam van eeuwigheid 
om steeds nieuw die naam te horen, 
om steeds nieuw die naam te horen. 
 
Om in nacht en ontij-uren 
en er daagt geen morgenrood 
staande voor de heetste vuren 
niet te vluchten in de dood. 
Dat wij onze zielen keren 
naar het land van wijn en brood 
dat wij ons daartoe bekeren, 
dat wij ons daartoe bekeren. 
 
Dat wij onze weg van dagen 
zonder spijt ten einde gaan 
dat wij willig zijn te dragen 
en te doen wat moet gedaan – 
onze doden niet verzwijgen, 
allen recht doen naam voor naam. 
En dan nu in vrede zwijgen. 
En dan nu in vrede zwijgen. 
 
t. H. Oosterhuis/m. T. Löwentha 
 

Openingslied: ‘Wij zoeken U’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woord van welkom  

Lied om ontferming: ‘If ye love me’ 

If ye love me, keep my commandments, 
and I will pray the Father, 
and he shall give you another comforter, 
that he may bide with you forever, 
e’en the sp’rit of the truth. 
m. Thomas Tallis 
 
Gebed om vergeving  
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‘Dat we onze  
zielen keren’ 

 
 
 
 

 
Voorganger: 
Ekkehard Muth 
 
Lector: 
Rikie Willems-Peulings 
 
 
Muziek: 
Rob Engels 
Selma Peters  
Wout Moerman 
Marikenkoor 

 
Wilt u op de hoogte 

blijven van de 
activiteiten van het 

Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 

onze website: 
https://stadsklooster

mariken.nl/. 
 

Of schrijf u in voor 
de wekelijkse 

Marikenmail via 
deze QR-code: 

 

 
 
 
 
 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 

 



Lofzang: ‘Gloria – Taizé’ 

 

 

 

Lezing: Jakobus 3,16-4-3 

Tussenzang: ‘Psalm 1, vrij’ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

 

 

Evangelie: Marcus 9, 30-37 

 
Acclamatie: ‘Het woord dat ik jou geef’ 
 
 
 
 
 
 

 

t. A. de Keyzer (naar Deut. 30) /m. A. de Keyzer  

Overweging 

Lied: ‘Voor de zevende dag’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte / Bereiden van de tafel 

 

Intenties 

 

 

Tafelgebed: ‘Die naar menselijke gewoonte’ 

Onze Vader 

Vredeswens: ‘Kom tot ons, o Heer’ 

 

 

 
 

 

Breken en delen 

Communielied: ‘Save the Child’ 

Do we live in a world with an uncertain future 
where a man is unsure of his fate? 
Will we come to our senses, be fair to each other? 
Can we turn it around before it's too late? 
Do you know that we have the answer? 
Yes, I know now we are together. 
 
So we must bear in mind that the pages are turning 
and the sand will run out of the glass. 
In the heat of the battle 
we will drive out the demons. 
And we'll carry the day, 
for we must save the child. Ah… 
 
We have come to our senses, 
we are part of each other 
and we'll carry the day, 
for we must save the child. 
Do you know that you have the answer? 
Yes, we know now. 
We know now. 
We know now. 
We are together. 
t. & m. P. McArtney/ arr. E. Crocker & J. Klevberg 
 
Voorbeden en acclamatie: ‘Keer U om’ 

 

 


