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Slotlied: ‘Higher and higher’ 
 
Your love is liftin' me higher 
Than I've ever been lifted before. 
So give me love, Quench my desire, 
I’m gonna be at your side forever more! 
 
Your love keeps lifting me, keeps on lifting me, 
lifting me higher and higher, higher!  
Your love keeps lifting me high, keeps on lifting me,  
lifting me higher and higher, higher! 
Now once I was down hearted; 
Disappointment was my closest friend. 
And then you came; and it soon departed, 
And will never show his face again. 
 
Your love keeps lifting me, keeps on lifting me, 
lifting me higher and higher, higher!  
Your love keeps lifting me high, keeps on lifting me,  
lifting me higher and higher, higher! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingslied: ‘Rise up’ 

You're broken down and tired 
Of living life on a merry go round 
And you can't find the fighter 
But I see it in you so we’re gonna walk it out 
And move mountains, we’re gonna walk it out 
And move mountains 
 
And I'll rise up, I'll rise like the day 
I'll rise up, I'll rise unafraid 
I'll rise up, and I'll do it a thousand times again 
And I'll rise up, high like the waves 
I'll rise up, in spite of the ache 
I'll rise up, and I'll do it a thousand times again, for 
you 
 
When the silence isn't quiet 
And it feels like it's getting hard to breathe 
And I know you feel like dying 
But I promise we'll take the world to its feet 
And move mountains, bring it to its feet 
And move mountains 
 
And I'll rise up, I'll rise like the day 
I'll rise up, I'll rise unafraid 
I'll rise up, and I'll do it a thousand times again, for 
you 
 
All we need, all we need is hope 
And for that we have each other 
And for that we have each other 
And we will rise, we will rise 
We'll rise, oh, oh, we'll rise 
 
And I'll rise up, I'll rise like the day 
I'll rise up, I'll rise unafraid 
I'll rise up, and I'll do it a thousand times again 
And I'll rise up, high like the waves 
I'll rise up, in spite of the ache 
I'll rise up, and I'll do it a thousand times again, for 
you 
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Lofzang: ‘Alles wat ik doe’ 
 
Gehoord jouw woorden, gevoeld jouw warmte 
Gezien door iou van heel dichtbij. 
 
In de echo van jouw stem doe ik jouw woord. 
Maar als de echo verwaait in de wind 
laat me je dan horen van heel dichtbij. 
 
In het ritme van jouw hartslag, geef ik mijn warmte 
door. Maar als het kouder om mij wordt 
laat me je dan voelen van heel dichtbij. 
 
Met de diepte van jouw blik, zie ik om mij heen. 
Maar als ik twijfel, troebel zie, 
geef me dan een teken van heel dichtbij. 
 
Want alles wat ik doe voor de minsten der minsten 
doe ik niet voor hen alleen, doe ik niet voor mij 
alleen maar doe ik ook voor jou. 
 
Gehoord jouw woorden, gevoeld jouw warmte 
Gezien door jou van heel dichtbij 

Lezing: Jakobus 3, 1-10 

Tussenzang: ‘Om te verstaan’ 
 
Om te spreken zoals Jezus, die ook tot velen sprak. 
Het woord van God, een liefdevol gebaar. 
Om niet te zwijgen bij geweld, onrecht en gevaar: 
open onze monden Heer, laat ons spreken! 
 
Om te horen als de Vader, Hij die gebeden hoort! 
Een vrolijk lied, een verhaal van samen zijn. 
Om voor de mens die eenzaam is niet doof te zijn: 
open onze oren Heer, laat ons horen! 
 
In de echo van mijn gebed,  
klinkt het gebed van een naaste. 
Een vriendelijk woord, een sprekend lied,  
een stem die gehoord wil worden. 
Ik open mijn oren voor de woorden die klinken  
en sta even stil bij wat die ander zegt. 
Heer open onze harten om elkaar te verstaan! 
 
 
 
 

Te verstaan zoals de Geest, die in ons leeft en ons 
verstaat. Een ander mens begrijpen, het zien van 
gelijkenis. Om niet blind te staren op al wat anders 
is. 
Open onze harten, Heer, laat ons verstaan! 
Laat ons elkaar verstaan. 
 

Evangelie: Marcus 7,1-8.14-15.21-23 

Overweging 

Collecte / Bereiden van de tafel 

Muziek 

Intenties 

Tafelgebed: ‘Gezegend zij uw naam’  

Onze Vader (in Swahili): Baba Yetu 
 
Baba yetu uliye (uliye!)  
huko jumbinguni,  
jina lako litu kuzwe  
milele na milele  
hehe Baba yetu uliye huko jumbinguni,  
jina lako litu kuzwe milele na milele  
ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe  
jina lamungu, baba li tu kuzwe  
 
litu kuzwe.. Baba, Ho baba, baba ho  
baba na ku penda, baba na ku si fu (8x)  
Baba yetu uliye (uliye!)  
huko jumbin guni,  
jina lako litu kuzwe  
milele na milele  
he he Baba yetu uliye huko jumbin guni,  
jina lako litu kuzwe milele na milele. 
 

Vredeswens 
De vrede komt op zachte voeten 
De vrede komt met witte vlaggen 
Met open handen komt de vrede 
Komt de vrede, de vrede komt 

 

 

 

 

Breken en delen       

Muziek 

Communielied: ‘Don’t worry about me’ 
 
I’ll feel the fear for you 
I’ll cry your tears for you 
I’ll do anything I can to make you comfortable 
Even if I fall down when you’re not around 
Don’t worry about me, don’t worry about me 
 
‘Cause if I fall, you’ll fall 
And if I rise, we’ll rise together 
When I smile, you’ll smile 
and don’t worry about me 
don’t worry about me 
 
I’ll feel the fear for you 
I’ll cry your tears for you 
I’ll do anything I can to make you comfortable 
Even if I fall down when you’re not around 
Don’t worry about me, don’t worry about me 
 
I’ll climb the hills you’ll face 
I’ll do this in your place 
I’ll do anything to go through it instead of you 
Even if I fall down when you’re not around 
Don’t worry about me, don’t worry about me 
 
‘Cause if I fall, you’ll fall 
And if I rise, we’ll rise together 
When I smile, you’ll smile 
and don’t worry about me 
don’t worry about me 
 
‘Cause if I fall, you’ll fall 
And if I rise, we’ll rise together 
When I smile, you’ll smile 
and don’t worry about me 
don’t worry about me 
 
Voorbeden en acclamatie 
“Heer onze God, wij bidden u verhoor ons” 

 

 

 


