
Stilte 

Slotwoord / Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied: ‘Wees hier aanwezig’ 

Koor: 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.                                    
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
Koor en allen refrein:        

                       

   

 
Koor: 
Woord ons gegeven, God in ons midden, toekomst 
van vrede,  wees hier aanwezig. Uw wil geschiede, 
uw koninkrijk kome. Zie ons gedoog ons, laat ons 
niet vallen. Refrein                   
Koor: 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.   
Dat wij niet vallen terug in het stof.      
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
Refrein                           
Koor: 
Dat wij U horen, dat wij U leven,     
mensen voor mensen, alles voor allen.                                          
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.                                  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Refrein 
Koor: 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.                                    
Dat ik U horen mag met hart en ziel. Refrein                 
t. H. Oosterhuis/ m. T. Löwenthal 

Woord van welkom 

Kyrielied: Neem mij aan zoals ik ben’ 

 

 

 

 

Gebed om vergeving  

 

 

 

 

 
 

Viering 

 

Zondag 

7 juli 2024 

 

 

‘Een dubbeltje 

wordt wel een 

kwartje’ 

 

 

 

 

 

 
Voorganger: 

Ekkehard Muth 

 

Lector: 

Marcel Arts 

 

Muziek: 

Rob Engels 

Selma Peters 

Koor van het 

Stadsklooster Mariken 

 
Wilt u op de hoogte 

blijven van de 
activiteiten van het 

Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 

onze website: 
https://stadsklooster

mariken.nl/. 
 

Of schrijf u in voor 
de wekelijkse 

Marikenmail via 
deze QR-code: 

 

 
 

 

 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 

 



Lofzang: ‘With the voice of singing’ 

With a voice of singing declare ye this,  
and let it be heard, Alleluia.  
Declare ye this,  and let it be heard, Alleluia. 
Utter it even unto the ends of the earth. 
The Lord hath delivered his people, Alleluia. 2x 
 
O be joyful in God, all ye lands, 
O sing praises to the honour of his name, 
make his praise to be glorious. 
With a voice of singing declare ye this,  
and let it be heard, Alleluia. Alleluia.  
Declare ye this, and let it be heard, Alleluia. 2x 
T. en m: Martin Shaw (1875-1958) 

Lezing: Ezechiël 2, 1-5 

Tussenzang: ‘Om te zien een nieuwe aarde’  
 
Om te zien een nieuwe aarde  
om te gaan een wereld wijd  
om een zacht en onbezwaarde  
mens te zijn in nieuwe tijd.  
Om een stem uit vuur te horen 
om een naam van eeuwigheid 
om steeds nieuw die naam te horen, 
om steeds nieuw die naam te horen. 
 
Om in nacht en ontij-uren 
en er daagt geen morgenrood 
staande voor de heetste vuren 
niet te vluchten in de dood. 
Dat wij onze zielen keren 
naar het land van wijn en brood 
dat wij ons daartoe bekeren. 
dat wij ons daartoe bekeren. 
 
Dat wij onze weg van dagen 
zonder spijt ten einde gaan 
dat wij willig zijn te dragen 
en te doen wat moet gedaan – 
onze doden niet verzwijgen, 
allen recht doen naam voor naam. 
En dan nu in vrede zwijgen. 
En dan nu in vrede zwijgen. 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal  

 

Evangelie: Marcus, 6, 1-6 

Acclamatie: ‘Kom adem ons open’ 

 

 

 

 

Overweging 

Bereiden van de tafel 

Collecte  

Lied: ‘Woorden van leven’ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intenties  

Tafelgebed: ‘ Gij die de stomgeslagen mond’ 

Onze Vader 

Vredeswens: ‘Vrede wens ik je toe’ 

 

 

 

 

Breken en delen       

Communielied: ‘For the beauty of the earth’ 
 
For the beauty of the earth. For the beauty of the 
skies. For the love which from our birth over and 
around us lies;  
Lord of all, to thee we raise. This our joy ful hymn 
of praise. 

For the beauty of each hour. Of the day and of the 
night. Hill and vale and tree and flower, sun and 
moon and stars of light: 
Lord of all, to thee we raise. This our joy ful hymn 
of praise. 

For the joy of human love. Brother, sister, parent, 
child. Friends on earth and friends above. For all 
gentle thoughts and mild. 
Lord of all, to thee we raise. This our joy ful hymn 
of praise. 

For each perfect gift of thine. To our race so freely 
given. Graces human and divine, Flow’rs of earth 
and buds of heav’n 
Lord of all, to thee we raise. This our joy ful hymn 
of praise. 
 
m. John Rutter 
 

Voorbeden en acclamatie: ‘Daar waar liefde is’ 

 


