
Voorbeden en acclamatie: ‘Heer, hoor ons bidden’  

 

 
 
 
 

Stilte 

Slotwoord / Mededelingen / Zegen 

Slotlied: ‘Gij zijt voorbij gegaan’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied: ‘Schriftlied’ 
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Woord van welkom 

Gebed om vergeving  

A:     Er is zoveel wat ons bezighoudt; 
waar we achteraan gaan, 
waartoe we verplicht worden. 
Er is zoveel wat verblindt, 
wat de stilte binnen en buiten 
verstoort, de rust verjaagt. 
Er is zoveel waardoor 
we onszelf niet zijn en zin en ziel 
van ons bestaan niet zien. 

 
 

Viering 

 

‘Sacramentdag’ 

 

Zondag 

2 juni 2024 

 

 

‘Verbondenheid 

vieren’ 

 

 

 

 

 
Voorganger: 

Maria Schröder 

 

Lector: 

Reinier Ligtenberg 

 

Muziek: 

Rob Engels 

Selma Peters 

Wout Moerman  

Zangers van het 

Stadsklooster Mariken 

 
Wilt u op de hoogte 

blijven van de 
activiteiten van het 

Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 

onze website: 
https://stadsklooster

mariken.nl/. 
 

Of schrijf u in voor 
de wekelijkse 

Marikenmail via 
deze QR-code: 

 

 
 

 

 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 

 



A:    Eeuwige, vergeef waar wij tekortgeschoten     
zijn en beziel ons. Wij geloven dat U met ons 
bent opdat wij nieuwe ruimte scheppen  
voor onszelf en anderen. Amen. 

Kyrielied: ‘Stilte nu’ 
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Lofzang: : ‘Laudate Dominum’   

 

 

 

 

Voorzang: 
Lobet den Herrn, alle Völker, preist ihn, alle 
Nationen, alle Völker! Lobt ihn für seine grossen 
Taten, lobt ihn für seine gewaltige Grösse! 

Gebed 

Lezing: Exodus 24, 3-8 

 

Tussenzang: ‘Tijd van leven’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie: Marcus, 14, 12-16, 22-26   

Acclamatie: : ‘Alleluia’- Taizé 

Overweging 

Lied: ‘Tussen de tijd’ 

Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen 
klinkt zacht in mij aanhoudend door mijn botten heen 
tot in het diepste ruggemerg en daar nog boven een zin 
van ragfijn draad omspoeld ik zal er zijn. 

Op zilte toon is deze naam vanuit mijn binnen 
verwarmd, omhuld, gekoesterd en door mij bevraagd, 
dan weer ontkend, als was het allemaal gelogen aan het 
geweten weer ontsnapt los, vogelvrij. 

Dan zie ik jou in flarden en in volle zinnen 
diep koningsblauw daar in de verte bij de einder 
lopend op blote voeten en door water, 
zo zoek ik mij een weg naar jou ik zal er zijn.   

t. J. Delver/m. T. Löwenthal 

Bereiden van de tafel / Collecte  

Intenties  

Tafelgebed: ‘Gezegend zijt Gij’ 

Het Aramese Jezus-gebed 

Vredeswens: ‘Vrede wens ik je toe’ 

Breken en delen       

Communielied: ‘De tafel der armen’  
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