
2. Het meeste gaat voorbij maar meer en meer wordt Hij 
de toekomst die ons wacht. 
Bij hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt, zijn 
oog is in ons hart. Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende 
naam aanschouwen wij van verre. 
Zijn zwijgen is van goud zijn woord is ons behoud  in leven 
en in sterven. 

3. Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad van brood 
en spelen zijn. De stok die ons regeert, de dood zal zijn 
gekeerd, wij zullen mensen zijn. 
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht aan 
alles wat wij deden. Hij maakt zijn woorden waar, wij 
spreken met elkaar een taal van hoop en vrede. 

 
Voorbeden en acclamatie: ‘Veni lumen’ 
O…Veni Creator Spiritus, O…Veni lumen cordium 
Kom tot ons Geest en Schepper, kom licht van ons hart. 

 
Stilte / Slotwoord / Mededelingen / Zegen 

  
Slotlied: ‘Die mij droeg’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Openingslied: ‘De Geest des Heren’ 

De Geest des Heren heeft een nieuw begin 
gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem 
uitgezaaid. De Geest van God bezielt wie koud zijn 
en versteend, herbouwt wat is vernield, maakt één 
wat is verdeeld. 

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht 
gewaar? Hij opent ons de mond en schenkt ons aan 
elkaar. 

De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar 
God, dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de 
dood. Opdat ons leven nooit in weer en wind 
bezwijkt. Kom Schepper Geest, voltooi wat Gij 
begonnen zijt. 

t. H. Oosterhuis/m. Gelukkig is het land 

Ontsteken van het Pinkstervuur 

Acclamatie: ‘Alleluia - - Taizé  

Woord van welkom 

Gebed om vergeving        

Lied om ontferming: ‘Da pacem cordium’ 

 
 
 
 
 
 
 
Geef vrede in ieder hart. Geef vrede in ieder hart.  
Geef vrede Heer. Geef vrede Heer. 
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Lezing: Handelingen 2, 1-3 

Litanie om de zeven gaven van de Geest 

Er staan zeven kaarsen tussen de mensen in.                  
We nemen het licht van het vuur mee en steken bij 
elke intentie een kaars aan. En zingen daarbij: 

Kom o Schepper, Geest, ontsteek jouw vuur in mij. 

Gloria: ‘Laudate Dominum’   

 

 

 

 

Voorzang: 
Lobet den Herrn, alle Völker, preist ihn, alle 
Nationen, alle Völker! Lobt ihn für seine grossen 
Taten, lobt ihn für seine gewaltige Grösse! 

Lezing:  Handelingen 2, 4-13  

Tussenzang: ‘Evangelie van Jezus van Nazareth’ 

Voorzang: 
Evangelie van Jezus uit Nazareth die, naar zeggen van de 
mensen, was: de zoon van Jozef, zoon van Juda, zoon van 
Jacob, zoon van Isaak, zoon van Abraham, zoon van Adam, de 
zoon van God. Nadat hij was gedoopt in de Jordaan 
geschiedde het dat de hemel openging en op hem daalde neer, 
in de gestalte van een duif,de heilige geest en een stem klonk 
uit de hemel: Jij bent mijn zoon, mijn veelgeliefde, in jou 
verheug ik mij. 

Allen: 

 
 
 
 
Voorzang: 
Hij trok door Galilea, zijn geboortestreek, en verkondigde het 
goede nieuws: zalig die honger lijden, zalig die wenen, zalig die 

dorsten naar gerechtigheid. De tijd is vol, het koninkrijk van 
God dichtbij. Keer je leven om. 
Allen: 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

Overweging 

Bereiden van de tafel / Collecte  

Lied: ‘Van grond en vuur’ 

Koor en allen: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Koor: 
Volk dat in duisternis gaat, mensen met stomheid 
geslagen, het zal geschieden, zegt Hij, dat zij weer  
glanzen als nieuw. 

 

 

 
 

 
 
Koor: 
Niet meer beklemd en verdeeld,  niet meer in 
woorden gevangen een en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn. 
 
 

 
 
 
 
Koor: 
Daar staat de stoel van het recht, daar zal staan de 
tafel der armen, dan is de dag van het lam, zie, ik  
kom haastig, zegt Hij. 
Koor en allen: 
Van grond en vuur... (zie boven)  

Intenties  

Tafelgebed: ‘Moge ons voor waar verschijnen’ 

Onze Vader   

Vredeswens: ‘Vrede wens ik je toe’ 

 

Breken en delen       

Communielied: ‘Wat altijd is geweest’ 


