
Stilte 

Slotwoord / Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: ‘Ga met God’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga met God en hij zal met je zijn:  

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

 in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 
 

 
 

Openingslied: ‘Wij zoeken U’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woord van welkom 

Gebed om vergeving 

Lofzang: ‘Laudate omnes gentes’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viering 

 

Zondag 

12 mei  2024 

 

 

‘Als een moeder 

nabij’ 

 

 

 

 

 

 
Voorganger: 

Ekkehard Muth 

 

Lector: 

Maria Schröder 

 

Muziek: 

Samenzang 

André Haverkort-piano 

 

 
Wilt u op de hoogte 

blijven van de 
activiteiten van het 

Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 

onze website: 
https://stadsklooster

mariken.nl/. 
 

Of schrijf u in voor 
de wekelijkse 

Marikenmail via 
deze QR-code: 

 

 
 

 

 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 

 



Lezing: Numeri 11, 24-30 

Tussenzang: ‘ Dat woord waarin’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie: Johannes 17, 11-19 

Acclamatie: ‘Woorden van leven’ 

Woorden van leven, liefde in overvloed, 

reikende hand, een richting te gaan, 

Jou tegemoet, Jij bron van bestaan. 

Overweging 

 

 

 

 

 

 

Bereiden van de tafel / Collecte  

Intenties  

Tafelgebed: ‘U hoger dan mijn hoogste hoogte’ 

Onze Vader   

Vredeswens 

Breken en delen       

Communielied: ‘Tijd van leven’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijd van troosten, tijd van tranen, 

tijd van mooi zijn, tijd van schamen, 

tijd van jagen, nu of nooit, 

tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen, zin vergeten, 

nergens blijven, niemand weten. 

Tijd van kruipen, angst en spijt, 

zee van tijd en eenzaamheid. 

 

Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen, 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen. 

Wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt hij honderdvoud. 
t. H. Oosterhuis/ H. Heuvelmans 

 

Voorbeden en acclamatie: ‘Keer U om’ 

 

 
 
 
 
 
 


