
Voorbeden en acclamatie: ‘Wek uw kracht’ 
 

 
 
 
 
Stilte 

Slotwoord / Mededelingen 

Zegen 

 
Slotlied: ‘Geen taal die Hem vertaalt’ 

 
1. Geen taal die Hem vertaalt geen lied dat bij Hem 
haalt geen god aan Hem gewaagd.   
Zij handen spelen in op ieder nieuw begin - geen 
ander die ons draagt Die in stilte sprak het noodlot 
onderbrak en baande nieuwe wegen.  
Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij 
komt in mens na mens ons tegen 

 
2. Het meeste gaat voorbij maar meer en meer 
wordt Hij de toekomst die ons wacht. Bij Hem is 
geen verraad, Hijzelf heeft ons gemaakt, Hij peilt en 
proeft ons hart. Wij leven maar niet echt, zijn land 
van rust en recht aanschouwen wij van verre. 
Woestijn is om ons heen en allen, een voor een, 
vervreemden, vallen, sterven. 
 
3. Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad van 
brood en spelen zijn. De stok die ons regeert de 
bek  die ons kleineert de dood zal niet meer zijn. 
Doorschenen van zijn licht doorschijnend ons 
gezicht voltooid is ons verleden. Wensdromen 
worden waar: wij spreken met elkaar een taal van 
hoop en vrede. 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

 
 
 
 
 

Openingslied: ‘Als God ons thuisbrengt’ 
1.Koor; 2. Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koor: 
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’ 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,  
Gij onze vreugde. Refrein 
Koor: 
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 
zoals rivieren in de woestijn 
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. Refrein 

t. Vijftig Psalmen/m. B. Huijbers 

 
Woord van welkom 

Lied om ontferming: ‘Wat ik gewild heb’ 

Wat ik gewild heb / wat ik gedaan heb 
wat mij gedaan werd / wat ik misdaan heb 
wat ongezegd bleef / wat onverzoend bleef 
wat niet gekend werd / wat ongebruikt bleef 
al 't beschamende / neem 't van mij 
en dat ik dit was / en geen ander 
dit overschot van /stof van de aarde: 
dit was mijn liefde / Hier ben ik. 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Gebed om vergeving 
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‘De Goede Herder’ 
 
 
 
 
 
 

 
Voorganger: 
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Marcel Arts 
 
Muziek: 
Rob Engels 
Selma Peters 
Zangers uit het koor 
van Stadsklooster 
Mariken 
 

 
Wilt u op de hoogte 

blijven van de 
activiteiten van het 

Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 

onze website: 
https://stadsklooster

mariken.nl/. 
 

Of schrijf u in voor 
de wekelijkse 

Marikenmail via 
deze QR-code: 

 

 
 
 
 
 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 

 

https://stadskloostermariken.nl/
https://stadskloostermariken.nl/


Lofzang: ‘Tollite Hostias’ 

Tollite hostias, et adorate Dominum in atrio sancto 
eius. Laetentur coeli, et exultet terra a facie 
Domini, quoniam venit.  Alleluia.  

Draagt uw offeranden op en aanbidt de Heer in zijn heiligdom.  
Laten de hemelen blij zijn en de aarde jubelen voor het aanschijn 
van de Heer, omdat Hij komt. Alleluia. 

Camille Saint-Saëns 

Lezing: Handelingen 9, 26-31 

Tussenzang: ‘Het lied van de een en de ander’ 

Voordat ik bomen zag, 
de hazelaar in bloei, in 
kou, de steeneik, de 
kastanje, zag ik jou. (2x) 
 

Mijn zusje, mijn geliefde,  
mijn verre vriend mijn 
hart is aan. Mijn 
naastetje, wat heb ik jou, 
wat heb jij mij gedaan? 
 

Voordat de zee mij riep, 
haar spiegel, tij en 
tegentij, de poolster, de 
windstilte, riep jij mij. 
 

Ik kocht een fluit, ik floot  
een sluier om je heen 
van vuur, een lichaam 
meer, tegen de lange 
duur. 
 

Als ik ooit komen zou 
waar bronnen zijn, 
bauxiet, een paar 
gewiekster woorden dan 
dit: ben jij daar? 
 

Mijn zusje, mijn geliefde, 
mijn verre vriend mijn 
hart is aan. Mijn 
naastetje, wat heb ik jou, 
wat heb jij mij gedaan? 
 

Voordat ik bomen zag, 
de hazelaar in bloei, in 
kou, de steeneik, de 
kastanje, zag ik jou. 

t. H. Oosterhuis / m. A. Oomen 
 
 

 

Evangelie: Johannes 10, 11-18 

Acclamatie: ‘Als je naar de woorden luistert’ 

Als je naar de woorden luistert 
die hier tot jou zijn gezegd 
zullen zij een licht ontsteken, 
wijzen zij de goede weg. 

Overweging 

 

Bereiden van de tafel / Collecte  

Lied: ‘Van grond en vuur  

Koor en allen: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Koor: 
Volk dat in duisternis gaat, mensen met stomheid 
geslagen, het zal geschieden, zegt Hij, dat zij weer  
glanzen als nieuw. 
 

 

 

 
 

 
 
Koor: 
Niet meer beklemd en verdeeld,  niet meer in 
woorden gevangen een en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn. 

 
 
 
 
 
Koor: 
Daar staat de stoel van het recht, daar zal staan de 
tafel der armen, dan is de dag van het lam, zie, ik  
kom haastig, zegt Hij. 
Koor en allen: 
Van grond en vuur... (zie boven)  
 

Intenties  

Tafelgebed: ‘Die naar menselijke gewoonte’ 

Onze Vader   

Vredeswens: ‘Vrede gezegend met vrede’ 

Vrede, vrede, gezegend met vrede, de wereld, de 
mens. 
Dat zij elkaar raken, het hart van de hemel, het hart 
van de aarde en hoop wordt geboren, opnieuw en 
opnieuw.  
Vrede, vrede, gezegend met vrede, de wereld, de 
mens. 

Breken en delen       

Communielied: ‘Jij mijn herder – Psalm 23’ 
1. Koor; 2. Allen 
 
 
 
 
 
Koor: 
Breng mij naar bloeiende weiden, 
doe mij liggen aan vlietend water 
dat mijn  ziel op adem komt,  
dat ik de rechte sporen weer kan gaan 
achter jou aan. 
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken. 
 
Moet ik de afgrond in, de doodsvallei, 
ik zal bang zijn - Ben jij naast mij, ik zal niet 
doodgaan van angst. 
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken. 
 
Jij hebt de tafel al gedekt —  
mijn spotters weten niet wat ze zien 
dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem,  
mij inschenkt, drink maar zeg je, niets zal mij 
ontbreken. 
Laat het zo blijven, dit geluk, deze genade,  
al mijn levensdagen.  
Dat tot in lengte van jaren ik wonen zal bij jou in 
huis. 
Refrein: zie boven 

t.  H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

 


