
 
Slotlied: ‘Een schoot van ontferming’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Openingslied: ‘Wij zoeken U’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woord van welkom 

Lied om ontferming: ‘Dan nog’ 

Dan nog, dan nog, 
klamp ik mij, klamp ik mij  
vast aan jou 
of je wilt of niet, 
op ongenade of genade. 
Ik zal "red mij, red mij" roepen, 
of zoiets als "heb-mij-lief". 
t. H. Oosterhuis/m. B. Huijbers 

 
Gebed om vergeving 

 
 
 

 
 

Viering 
 

Zondag 
14 april  2024 

 
 

‘Raken aan de 
verrijzenis 

 
 
 
 
 
 

 
Voorganger: 
Ekkehard Muth 
 
Lector: 
Bart van Straaten 
 
Muziek: 
Bas Bongers 
Selma Peters 
Wout Moerman 
Koor van 
Stadsklooster Mariken 
 

 
Wilt u op de hoogte 

blijven van de 
activiteiten van het 

Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 

onze website: 
https://stadsklooster

mariken.nl/. 
 

Of schrijf u in voor 
de wekelijkse 

Marikenmail via 
deze QR-code: 

 

 
 
 
 
 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 

 

https://stadskloostermariken.nl/
https://stadskloostermariken.nl/


Lofzang: ‘Gloria - Taizé’ 
 
 
 

 

 

 

 
Lezing: Handelingen 3, 13-19 

Tussenzang: ‘De woorden die wij spraken’ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mensen die wij werden een voor een spelende 
handen helderziende ogen lichamen stromend 
water steen en been vurige zielen vonken 
mededogen die ene die wij zijn en anders geen die 
anderen die wij nog worden mogen. 
 
Dit niets dat overleeft ternauwernood dit alles dat 
ik ben in vrees en beven dit enig hier-nu tegen 
doem en dood dit korte lichte lange eigen leven dat 
wij ontvangen als genadebrood dat ons gegeven is 
en blijft gegeven. 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

Evangelie: Lucas 24, 13-34 

Acclamatie: ‘Surrexit Christus’ 

 

 

 

 

 

 

 

Overweging 

Bereiden van de tafel / Collecte  

Intenties  

Tafelgebed: ‘Moge ons voor waar verschijnen’ 

Onze Vader   

Vredeswens: ‘Vrede voor jou’  

Breken en delen       

Communielied: ‘The peace of God’ 
 
The peace of God, which passeth all understanding 
keep your hearts and minds, 
keep your hearts and minds in the knowledge and 
love of God, and of his Son Jesus Christ our Lord:  
The peace of God which passeth all understanding, 
keep your hearts and minds 
keep your hearts and minds in the knowlegde and 
love of God, and of his Son Jesus Christ our Lord 
and the blessing of God Almighty, 
the Father, the Son, and the Holy Ghost, 
be amongst you, be amongst you 
be amongst you and remain with you always 
Amen... 
t. en m. John Rutter 

 
 

Voorbeden en acclamatie: ‘Blijf niet staren’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t. H. Oosterhuis/m. m. B. Huijbers 

 

Stilte  

Slotwoord / Mededelingen  

Zegen 


