
Vredeswens: ‘Licht dat terugkomt’                                      
Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil. 
Vrede die bij ons blijft. 
 
Onze Vader / Breken en delen   

Koorlied: ‘For the beauty of the earth’ 

Communielied: ‘Lied van de een en de ander’ 

Voordat ik bomen zag, 
de hazelaar in bloei, in 
kou, de steeneik, de 
kastanje, zag ik jou. (2x) 
 

Mijn zusje, mijn geliefde,  
mijn verre vriend mijn 
hart is aan. Mijn 
naastetje, wat heb ik jou, 
wat heb jij mij gedaan? 
 

Voordat de zee mij riep, 
haar spiegel, tij en 
tegentij, de poolster, de 
windstilte, riep jij mij. 

Ik kocht een fluit, ik floot  
een sluier om je heen 
van vuur, een lichaam 
meer, tegen de lange 
duur. 
 

Als ik ooit komen zou 
waar bronnen zijn, 
bauxiet, een paar 
gewiekster woorden dan 
dit: ben jij daar? 
 

Mijn zusje, mijn geliefde, 
mijn verre vriend mijn 
hart is aan. Mijn 
naastetje, wat heb ik jou, 
wat heb jij mij gedaan? 
 

Voordat ik bomen zag, 
de hazelaar in bloei, in 
kou, de steeneik, de 
kastanje, zag ik jou. 
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Voorbeden en acclamatie: ‘Gij hart, Gij bron’  
Gij hart, Gij bron van leven ontferm U over ons.  
Gij adem, ziel in mensen ontferm U over ons.    

Stilte / Slotwoord / Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: ‘Een schoot van ontferming’ 

Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien. 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen toen wij in 
duisternis waren, in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede. 
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Openingslied: ‘In den beginne het woord’ 

Koor: In den beginne het woord 
roeping opdracht en zegen. 
In den beginne het licht  
licht erbarm u, woord ontferm u, 
kom bevrijden. 

 
 
 
 
 
Koor: Ere zij U daar in den hoge,  

hier in ons midden. 
Kome vrede op aarde. 
Kome uw woord bij ons aan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koor:  Uw woord, dat de eeuwen voorziet, 

 onze dagen behoedt, 
 het kome geladen met kracht 
 als de opgaande zon. 

 
 
 

 
 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 
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Woord van welkom 

 

 
 

 
 

Zondag 
24 maart 2024 

 
‘Palmzondag’ 

 
 
 
Voorganger: 
Ekkehard Muth 
 
Lector: Marcel Arts 
 
 
Muziek: 
Rob Engels 
Selma Peters 
Zangers uit het koor 
van Stadsklooster 
Mariken 
 
 

 
Wilt u op de hoogte 

blijven van de 
activiteiten van het 

Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 

onze website: 
https://stadsklooster

mariken.nl/. 
 

Of schrijf u in voor 
de wekelijkse 

Marikenmail via 
deze QR-code: 

 
 
 
 
 
 
 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 

 

https://stadskloostermariken.nl/
https://stadskloostermariken.nl/


Gebed om vergeving 
V:  Nu Jezus onze weg gaat door de dood naar het 

leven roepen wij tot u: 
A: Heer, ontferm U over ons. Mogen wij de weg 
 vinden naar wie we ten diepste zijn. 
V:  Nu Jezus de weg gaat om zich aan ons te geven 
      roepen wij tot u: 
A: Heer, ontferm U over ons. 
     Mogen we de weg vinden naar elkaar. 
V: Nu Jezus de weg gaat naar de verrijzenis 
     roepen wij tot u: 
A: Heer, ontferm U over ons. 
     Mogen we de weg vinden naar U, God. 
 V: Maak ons leeg en open. Vervul ons met Uw  
     aanwezigheid. Houd ons gaande op weg naar u 
     toe. In deze Goede Week en alle dagen van ons  
     leven. A: Amen. 

Lied: ‘Hoor. Maar ik kan niet horen’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelie:  Marcus 11, 1-10 
Veertigdagenlied: ‘Een mens te zijn op aarde’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. De bomen hebben 
wortels de bomen mogen 
stevig staan maar mensen 
moeten verder gaan. De 
bomen hebben wortels 
maar mensen gaan 
voorbij.  
 

3. De vossen hebben 
holen de mensen weten 
heg noch steg zijn altijd 
naar hun huis op weg.  
De vossen hebben holen 
– maar wie is onze weg?  

4. De mensen hebben 
zorgen, het brood is duur, 
het lichaam zwaar, en wij 
verslijten aan elkaar.    
Wie kent de dag van 
morgen?  De dood komt 
lang verwacht.  
 

5. Een mens te zijn op 
aarde is pijnlijk 
begenadigd zijn en 
zoeken, nooit verzadigd 
zijn, is rusten in de aarde 
als alles is volbracht.  
 

6. Hoe zullen wij volbrengen, 
wat door de eeuwen duren moet: 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen tot alles is voltooid. 

 Zegening van de Palmtakken 

Bidden we samen: 
A: Eeuwige, u bent een God van levenden. 
 Wij vragen uw zegen over deze groene 
 takken, om nieuw leven door de dood heen. 

V: Zegen dit groen dat onze winter overleeft,                                                                                                      
zegen deze takken, kwetsbaar houvast in weer 
en wind, zegen deze palmen van vrede na 
nacht en vloed, in de naam van de Vader en de 
Zoon den de Heilige Geest. Amen. 

Uitdelen van de palmtakken 

Lied: ‘Ik zal niet rusten’ 

Koor: 
Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal op mijn bed niet slapen,  
ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
voordat ik heb gevonden: 
Koor; 2. Allen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Koor: 
Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik,  
ik mag versmachten van dorst, 
tot ik gevonden heb: 
Koor; 2. Allen 
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Overweging 

Bereiden van de tafel / Collecte / Intenties  

Tafelgebed: ‘Gij die geroepen hebt licht’ 


