
Stilte / Slotwoord / Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ 

1. Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
Liefdes loop verdraagt geen boeien: 
laat haar stromen als een bron! 
Laat de liefde maar gebeuren, 
als een wonder van het licht, 
als een regenboog vol kleuren, 
door de hemel zelf gesticht. 
 
2. Niemand houdt de liefde tegen 
waar zij langs de straten gaat. 
Wie met liefde is gezegend, 
koestert wie om liefde gaat. 
God verhoede dat er iemand, 
in de liefde wordt gekrenkt. 
Ware liefde oordeelt niemand, 
maar aanvaardt haar als geschenk. 
 
3. Liefde vraagt ons om ontferming, 
tegen wie haar vlammen dooft. 
Wie haar rechten wil beschermen, 
vindt in liefde zelf geloof. 
Wie voor liefde is geschapen, 
vreest ook niet bij tegenwind. 
Liefde is het hemels wapen, 
dat de angsten overwint. 
 
4. Leg de liefde niet aan banden, 
gun haar gang de vrije loop. 
Geef haar bloemen nooit uit handen, 
want haar vrucht is onze hoop! 
Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
liefdes loop verdraagt geen boeien, 
laat haar stromen als een bron!                                                                                                                                                         
t. Sytze de Vries /m. Allen Menschen werden Brüder 
 

 

 

 

 

 

Openingslied: ‘Wees hier aanwezig’ 

Koor: 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.                                                    
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
Koor en allen refrein:        

                       
   

 
Koor: 
Woord ons gegeven, God in ons midden, toekomst 
van vrede,  wees hier aanwezig. Uw wil geschiede, 
uw koninkrijk kome. Zie ons gedoog ons, laat ons 
niet vallen. Refrein                   
Koor: 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.   
Dat wij niet vallen terug in het stof.      
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
Refrein                           
Koor: 
Dat wij U horen, dat wij U leven,     
mensen voor mensen, alles voor allen.                                                
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.                                                                                                   
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Refrein 
Koor: 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. Dat ik U 
horen mag met hart en ziel. Refrein 

t. H. Oosterhuis/ m. T. Löwenthal 

Woord van welkom 

Acclamatie: ‘Keer U om’  

Lied 

 

Kyrie: ‘Ontferm U – Ps. 6’ 

Ontferm u, ik ben uitgebloeid,  
mijn kracht is op, mijn ziel in mij doodmoe. 
En Gij? Hoe lang nog. 
Ik huil wat af, mijn ogen blind. 
Maar Gij, Gij komt er aan,  
te schande zullen staan die mij belagen. 
Zoals geschreven staat. 
Ik zal er zijn uw Naam. 2x  

t. H. Oosterhuis/m. Kees Kok 
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Gebed om vergeving 

Veertigdagenlied: ‘Een mens te zijn op aarde’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
is komen uit het water en staan in de woestijn, 
geen God onder de goden, geen engel en geen 
dier, een levende, een dode, een mens in wind en 
vuur. 

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,  
de dagen en de nachten, de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden, die naar het leven leidt, 
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn 
toegedaan, dat is op deze aarde de duivel 
wederstaan. 

t. W. Barnard/ m. Straatsburg 1545 

 
Gedicht: ‘Geluk van een lichaam’ 

Acclamatie: ‘Open mij, lees mij’ 

Open mij, lees mij, breek mijn zegels, 
en een lied klinkt als kristal, 
helder Woord ten leven. 
 
Lezing: Psalm 139, 1-16 

Tussenzang: ‘Ken je mij’ - instrumentaal 

Lezing: Genesis 32, 23-30 

Acclamatie: ‘Open mij, lees mij’ 

Overweging 

Bereiden van de tafel / Collecte  

Lied: ‘Delf mijn gezicht op’ 

 

 

 

 

      
    

 

 

 

 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

Vredeswens: ‘Vrede wens ik je toe’ 

Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde, 
Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe, aandacht wens ik je toe, 
dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe 
 

Intenties  

Tafelgebed: ‘Gezegend de onzienlijke’ 

Onze Vader   

Breken en delen       

Communielied: ‘Jij nog naamloze’ 

1. Koor; 2. Allen 
Ander, ouder, iemand in ons verborgen: 
plotseling oplaaiend vuur van visioenen, 
aanschijn der aarde vernieuwend. 2 x 
Koor: 
Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare 
die ons weten doet wat wij niet weten 
wat onmogelijk is bij mensen en goden. 
Allen: 
Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij. 
In onze handen klemmen wij wichelroeden,  
spiegels en zwaarden.  
Koor: 
En neerdrukt ons droefheid om het gedane, 
om niet te keren woorden, 
om wat groeide, om wat versteende, 
verwaaide. 
Allen: 
Jij, nog naamloze, ademt ons open en  
wekt in ons weerbarstig geheugen wat wij  
zagen met onze vroegste ogen.  
Koor: 
En doet ons gaan in tranen maar ongebroken 
door de nacht van de schepping 
en houdt ons gaande naar een nieuwe 
geboorte: 
Allen: 
blinde muren zacht licht, water geworden 
en aan de overzijde rozensteden 
en de zang van de lijster.  
 t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Voorbeden en acclamatie: ‘Daar waar vriendschap’ 


