
                                                                                                       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 

 
 
 
 
 
 
Dit huis van hout en steen, dat lang - de stormen 
heeft doorstaan,  waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan. 

Dit huis dat alle sporen draagt van wie maar mensen 
zijn, de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor 
ons zijn? 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open 
gaat,  waar Gij ons met uw eng'len troost, waar Gij u 
vinden laat? 

Onthul ons dan uw aangezicht, uw Naam die met 
ons gaat en heilig ons hier met uw licht, uw 
voorbedachte raad. 

t. S. de Vries/m. W. Vogel 

Woord van welkom 

Gebed om vergeving 

Veertigdagenlied: ‘Een mens te zijn op aarde’ 
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‘Zondag Laetare’ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voorganger: 
Ekkehard Muth 
 
Lector: 
Maria Schröder 
 
Muziek: 
Samenzang 
André Haverkort-piano 

 
Wilt u op de hoogte 

blijven van de 
activiteiten van het 

Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 

onze website: 
https://stadsklooster

mariken.nl/. 
 

Of schrijf u in voor 
de wekelijkse 

Marikenmail via 
deze QR-code: 

 

 
 
 
 
 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 

 

https://stadskloostermariken.nl/
https://stadskloostermariken.nl/


2. De bomen hebben 
wortels de bomen mogen 
stevig staan maar mensen 
moeten verder gaan. De 
bomen hebben wortels 
maar mensen gaan 
voorbij.  
 

3. De vossen hebben 
holen de mensen weten 
heg noch steg zijn altijd 
naar hun huis op weg.  
De vossen hebben holen 
– maar wie is onze weg?  

4. De mensen hebben 
zorgen, het brood is duur, 
het lichaam zwaar, en wij 
verslijten aan elkaar.    
Wie kent de dag van 
morgen?  De dood komt 
lang verwacht.  
 

5. Een mens te zijn op 
aarde is pijnlijk 
begenadigd zijn en 
zoeken, nooit verzadigd 
zijn, is rusten in de aarde 
als alles is volbracht.  
 

6. Hoe zullen wij volbrengen, 
wat door de eeuwen duren moet: 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen tot alles is voltooid. 

Lezing: Efeziërs 2, 4-10 

Tussenzang: ‘Een schoot van ontferming’ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie: Johannes 3, 14-21 

Acclamatie: ‘Woorden van leven’ 

 

 

 

 

Overweging 

Bereiden van de tafel / Collecte  

Intenties  

Tafelgebed: ‘U hoger dan mijn hoogste hoogte’ 

Onze Vader   

Vredeswens: ‘Vrede voor jou’ 

Breken en delen       

Communielied: ‘Voor kleine mensen  - Psalm 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij zal opkomen voor de misdeelden,  
Hij zal de machten die ons dwingen  
breken en binden, Hij zal leven,  
onvergankelijk als de zon.  Refrein  
 

Zoals de dauw die de aarde drenkt,  
zo zal Hij komen en in die dagen  
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,  
zal er vrede in overvloed zijn. Géén refrein 
 

Dan dragen de bergen schoven van vrede 
en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden   
een stad rijst op uit een zee van groen. Refrein 
      
  
 

Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde,  
een woord van vrede, van mens tot  mens. Refrein 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

Voorbeden en acclamatie: ‘Keer u om naar ons toe’ 
 
 
 
Stilte  

Slotwoord / Mededelingen  

Zegen 

Slotlied: ‘Dat je de weg mag gaan’ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  t. A. Govaert/ m. R. den Arend 

 


