
Gebed     

Licht en bloemen 

Tijdens het slotlied kan iedereen naar voren komen 
om meegebrachte bloemen bij het kruis te leggen 
en/of om een lichtje aan te steken. We verlaten in 
stilte de kerk. 

Lied:  Bleibet hier 

Bleibet hier und wachet mit mir, 
wachet und betet, wachet und betet. 
 
Blijf dichtbij, blijf waken met mij, 
waken en bidden, waken en bidden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied: ‘Stilte nu’ 
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Stilte 

Begroeting 

Psalm 22, 1-2  

V: Mijn God, mijn God, 
waarom hebt U mij verlaten? 
U blijft ver weg en redt mij niet, 
ook al schreeuw ik het uit. 

A: ‘Mijn God!  ’roep ik 
overdag, en U antwoordt niet, 
’s nachts, en ik vind geen rust. 

V: U bent de Heilige, 
die op Israëls lofzangen troont. 
Op U hebben onze voorouders vertrouwd; 
zij hebben vertrouwd en U verloste hen, 
tot U geroepen en zij ontkwamen, 
op U vertrouwd en zij werden niet 
beschaamd. 

A: Maar ik ben een worm en geen mens, 
 door iedereen versmaad, bij het volk  

veracht. 
V: Allen die mij zien, bespotten mij, 

ze schudden meewarig het hoofd: 
‘Wend je tot de HEER! Laat Hij je verlossen, 
laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je?’ 

 
 

 

 
 

Goede Vrijdag  
 

29 maart 2024 
 
 

‘Waken en bidden 
rond het kruis’ 

 
 
 
 

 
 

Voorgangers: 
Ekkehard Muth 
Maria Schröder 
 
 
 
Muziek: 
Rob Engels 
Selma Peters 
Zangers uit het koor 
van Stadsklooster 
Mariken 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wilt u op de hoogte 
blijven van de 
activiteiten van het 
Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 
onze website: 
www.stadkloosterm
ariken.nl of schrijf u 
in voor de 
wekelijkse 
Marikenmail via 
onderstaande QR-
code. 
 
 

 
 
 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stadkloostermariken.nl/
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A: U hebt mij uit de buik van mijn moeder  
gehaald, mij aan haar borsten 
toevertrouwd,  bij mijn geboorte vingen uw 
handen mij op, van de moederschoot af 
bent U mijn God. 

V: Blijf dan niet ver van mij, 
want de nood is nabij 
en er is niemand die helpt. 

Voorbeden: ‘Gij die de stomgeslagen mond’ 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Koor en allen: 
Gij die de stomgeslagen mond verstaat 
van alle stervelingen, die wij zijn,  
wij roepen U de Naam toe van een Mens, 
Jezus de Zoon der mensen, Uw geliefde. 
Koor: 
Nooit sprak een mens als hij, in hem verstonden 
wij uw bestaan, de zin van ons bestaan. 
Hij is uw woord geweest, Hij heeft volbracht 
alle gerechtigheid, een mens voor allen. 
Koor en allen: 
Om zijnentwil zie ons dit uur bijeen. 
Zie alle stervelingen van de wereld,  
waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,  
vragen wij U hebt Gij hen nog gezien? 
Koor: 
Waarom genadeloos vernietigd worden de armsten 
van de wereld, uw geliefden;  Waarom wij die met 
weinigen bezitten wat allen toebehoort, uw woord 
niet doen? Geen wereld maken die in vrede is, een 
nieuwe orde van gerechtigheid. Gij die ons hebt 
gezegd wat leven is: te doen wat goed is, recht, 
elkaar bevrijden. 
Koor en allen: 
Gij die dit woord ons ingegeven hebt,  
een bron van kracht en moed en zeker weten. 
Gij die het licht in ons geschapen hebt: 
dat niet de duisternis ons overmeestert. 
Koor: 
Dat niet het laatste woord is aan de dood, 
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven, 
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem, 
Gij die ons hebt geschapen naar U toe. 
 
 
 

Koor en allen: 
Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen, 
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden,  
wij roepen U de Naam toe van uw Mens, 
Israël, deze aarde, uw geliefde. 

Het Lijdensverhaal van Jezus Christus  
(Marcus 15) 

‘De noche iremos’- instrumentaal 
  
I. Jezus voor Pilatus 

 Marcus 15, 1-5 
 

 

 

 

Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het levend water.  
Enkel de dorst zal ons licht zijn, enkel de dorst zal ons licht zijn. 

II. Jezus veroordeeld   
Marcus 15, 5-15 

De noche iremos…. 
 
III. Jezus bespot  
Marcus 15, 16-20a 

De noche iremos…. 
  
IV. Jezus gekruisigd 
Marcus 15, 20b-32 

De noche iremos…. 
  
V. Jezus gestorven  
Marcus  15, 33-39  
 
Stilte 

 

 

Koor: Als blinden tasten wij langs de muur 

Als blinden tasten wij langs de muur.  
Tastend als mensen zonder ogen.  
Wij struikelen op klaarlichte dag. 
In de bloei van ons leven zijn wij als doden. 

t. H. Oosterhuis / m. T.  Löwenthal  

 
VI. Jezus begraven 
Marcus  15, 42-46  
  
Lied: Wat ik gewild heb 
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