
Voorbeden en acclamatie: ‘Kom tot ons, o Heer’ 

 
 
 
 
 
 
 
Stilte / Slotwoord / Mededelingen / Zegen 
 
Slotlied: ‘Scheur toch de wolken’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Een vloed van tranen komt tot U. 
Bloed uit de aarde roept tot U. 
Al uw verworpen kind'ren staan 
op uit hun graf en zien U aan. 

3. Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort. 
Dat niet vergeefs dit mensenwoord, 
o God sinds mensenheugenis, 
dat niet vergeefs dit lijden is. 

4. Mochten wij zien dat Gij bevrijdt, 
dat Gij geen god van doden zijt. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Scheur toch de wolken weg en kom. 

t. H. Oosterhuis/ m. B. Huijbers  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingslied: ‘De nacht loopt ten einde’ 
 
  

 

1.    Het volk dat woont in duisternis  
       zal weten wie zijn Heiland is. 
       Onverwacht komt van heinde en ver 
       de Mensenzoon, de Morgenster. Refr.                                    

 2.   Tekens aan sterren, zon en maan, 
hoe zal de aarde dat bestaan? 
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij, 
want uw verlossing is nabij. Refr. 

3.    Wanneer de zee bespringt uw land 
en slaat u 't leven uit de hand, 
weet in uw angst en stervenspijn: 
uw dood zal niet voor eeuwig zijn. 

4.    Ziet naar de boom, die leeg en naakt 
in weer en wind te schudden staat; 
de lente komt, een twijg ontspruit,  
zijn oude takken lopen uit. Refr. 

 5.   Een twijgje, weerloos en ontdaan, 
- zonder gestalte, zonder naam -     
Maar wie gelooft verstaat het wel.  
Dat twijgje heet: Emmanuel. Refr. 

 6.   Die naam zal ons ten leven zijn. 
Een zoon zal ons gegeven zijn.                                                
Opent uw poorten metterdaad  
dat uw Verlosser binnengaat. Refr. 

t. H. Oosterhuis/m. B. Huijbers 

Woord van welkom 

Kyrielied: ‘Als Gij bestaat’ 

Koor: Als Gij bestaat, bewerk ons dan, 2x 
            boetseer ons hart en ons verstand, 2x 
            dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam, 2x 
 

 

 

 

 
 

t.: H. Oosterhuis/m.: A. Oomen                  

 
 

Viering 

 

Zondag 

10 december 2023 

 

Tweede zondag van 

de advent 

 

‘Dat wij hem zien 

met eigen ogen’ 

 

Thema: 

‘Afgekeerden van 

schijn en leugen’ 

 

Voorganger: 

Ekkehard Muth 

 

Lector: 

Rikie Willems-

Peulings 

 

Muziek: 

Rob Engels 

Selma Peters, 

Koor van 

Stadsklooster 

Mariken 

 

 
Wilt u op de hoogte 

blijven van de 
activiteiten van het 

Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 

onze website: 
https://stadsklooster

mariken.nl/. 
 

Of schrijf u in voor 
de wekelijkse 

Marikenmail via 
deze QR-code: 

 

 
 

 

 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 

 



Gebed om vergeving 

De tweede kaars wordt aangestoken 

Lied: ‘Van God is de aarde’ - Lied naar psalm 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koor:  
Poorten, heft uw hoofden omhoog.  
Maakt u groter, oeroude deuren.  
Hier komt de eeuwige, de lichtende.  
Wie is de eeuwige, de lichtende?  
Het is Hij die vecht om gerechtigheid,  
het is de god van de armen, de sterke.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen  

Lezing: Jesaja 40, 1-5; 9-11 

Tussenzang: ‘Het lied van vandaag en morgen’ 

Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest,  
gebeurt aan ons vandaag. 
Dat vuur van het begin, wij ademen het in, 
Gods woord dat antwoord vraagt. 
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak 
en nieuwe wegen baande. 
Hij is nog niet verstomd, Hij zwaait ons toe en komt 
en zegt : Ik ben uw Vader. 
 
Het meeste gaat voorbij, maar meer en meer wordt 
Hij de toekomst die ons wacht. 
Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt, 
zijn oog is in ons hart. 
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende Naam 
aanschouwen wij van verre. 
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud 
in leven en in sterven. 
 
Als alles is volbracht, zal Hij voor ons een stad 
van brood en spelen zijn. 
De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd. 
Wij zullen mensen zijn. 
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht, 
aan alles wat wij deden. 

Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met 
elkaar een taal van hoop en vrede. 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

 
Evangelie: Markus 1, 1-8 

Acclamatie: ‘Rorate caeli’ 

 
 
 

Overweging 

Bereiden van de tafel / Collecte  

Lied: ‘Woord dat ruimte schept’ 

Woord dat ruimte schept. 
Toekomst, wijd licht land 
waar gerechtigheid als rivieren stroomt, 
waar een wijnstok bloeit tegen klippen op. 
Even is het waar en dan is het weg. 
Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt. 
Geef dat ik volhard in uw vergezicht.                                 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen                                                            

Intenties  

Tafelgebed: ‘Gezegend zijt Gij levende God’ 

Onze Vader                        

Vredeswens  

Vrede, vrede, gezegend met vrede, de wereld, de 
mens. 
Dat zij elkaar raken, het hart van de hemel, het 
hart van de aarde en hoop wordt geboren, 
opnieuw en opnieuw.  
Vrede, vrede, gezegend met vrede, de wereld, 
de mens. 
 
Breken en delen 

Communielied: ‘Save the child’  

 


