
 

t. J. Riemens/m. M. Vulpius 1609 

Voorbeden en acclamatie: 
Heer, hoor ons bidden aan, laat ons toch uw 
woord verstaan. 
Heer, hoor ons bidden aan, laat ons toch uw 
woord verstaan. 

 
Stilte / Slotwoord / Mededelingen / Zegen 
 
Slotlied: Scheur toch de wolken 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Een vloed van tranen komt tot U. 
Bloed uit de aarde roept tot U. 
Al uw verworpen kind'ren staan 
op uit hun graf en zien U aan. 

3. Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort. 
Dat niet vergeefs dit mensenwoord, 
o God sinds mensenheugenis, 
dat niet vergeefs dit lijden is. 

4. Mochten wij zien dat Gij bevrijdt, 
dat Gij geen god van doden zijt. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Scheur toch de wolken weg en kom. 

t. H. Oosterhuis/ m. B. Huijbers  
 

Openingslied: ‘Wij zoeken U’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Woord van welkom 

Kyrielied: ‘Wat ik gewild heb’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. De duisternis gaat wijken 
van d’eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

 

3. Zij die gebonden zaten    
in schaduw van de dood,  
God en mens verlaten -   
begroeten ‘t morgenrood.

   
4. De zonne voor wier 
stralen het nacht’lijk duister 
zwicht, en die zal zege- 
pralen, is Christus 
 ‘t eeuwig licht. 

 

5. Reeds daagt het in het 
oosten, het licht schijnt 
overal: Hij komt de volken 
troosten,die eeuwig 
heersen zal. 

 
 

Viering 

 

Zondag 

3 december 2023 

 

Eerste zondag van de 

advent 

 

‘Dat wij hem zien 

met eigen ogen’ 

 

 

Thema: 

‘Met licht geladen’ 

 

 

 

Voorganger: 

Ekkehard Muth 

 

Lector: 

Miek Altorf 

 

Muziek: 

Samenzang 

Piano: 

André Haverkort 

 

 
Wilt u op de hoogte 

blijven van de 
activiteiten van het 

Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 

onze website: 
https://stadsklooster

mariken.nl/. 
 

Of schrijf u in voor 
de wekelijkse 

Marikenmail via 
deze QR-code: 

 

 
 

 

 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen 

aan de collecte. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Gebed om vergeving 

De eerste kaars wordt aangestoken 

Lied: ‘Van God is de aarde’ -vLied naar psalm 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koor:  
Poorten, heft uw hoofden omhoog.  
Maakt u groter, oeroude deuren.  
Hier komt de eeuwige, de lichtende.  
Wie is de eeuwige, de lichtende?  
Het is Hij die vecht om gerechtigheid,  
het is de god van de armen, de sterke.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lezing: Jesaja 63, 16b-17;19b; 64,3b-8 

Tussenzang: ‘Hoor. Maar ik kan niet horen’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie: Markus 13, 33-37 

Acclamatie:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Overweging 

Bereiden van de tafel / Collecte / Intenties  

Tafelgebed: ‘Moge ons voor waar verschijnen’ 

Onze Vader / Vredeswens  

Breken en delen 

Communielied: ‘Nu daagt het in het oosten’   

 


