
Gebed aan tafel 

 

V. Gezegend zijt Gij om adem en licht,  

de bron uit wie wij zijn geboren,  

de einder waarheen we gaan, - 

om zon en maan, 

alles-en-alles in het bestaan geroepen;  

't onnoembare wonder dat wij beleven. 

Gezegend zijt Gij om hart en ziel, 

de hoop die gaande houdt,  

de belofte waarop wij koersen. 

 

A. Een glimp van U in het brood 

gebroken, het leven gedeeld; 

in de beker gedronken 

ons dagelijks lief en leed. 

 

V. Gezegend zijt Gij om hen die  

zorgzaam doen wat alledag vraagt,  

eerbiedig omgaan met het leven en,  

nooit genoemd, uw naam waar maken - 

om kracht en woord van profeten,  

toen en nu, die opstaan tegen alle pijn,  

mensen een waardig leven geven. 

Gezegend zijt Gij om Jezus Christus, 

die op U-in-het-leven voluit vertrouwde 

en mensen trouw was tot het uiterste. 

 

A. Een glimp van U in het brood 

gebroken, het leven gedeeld; 

in de beker gedronken 

ons dagelijks lief en leed. 

 

V. Gezegend zijt Gij om hem  

die ten afscheid brood nam,  

het brak, deelde, en zijn vrienden zei: 

Dit ben ik, met hart en ziel en leven 

met u gedeeld, voor u gegeven. 

om hem die op het laatst 

zijn beker overreikte en zijn vrienden zei: 

Overnemen, delen en doorgeven; 

mijn testament voor u, een nieuw begin. 

Gezegend zijt Gij om hem die tenslotte 

ons heeft gevraagd te leven zoals hij; 

trouw aan mensen koste wat kost; 

trouw aan de Vader 

in wie alles wordt voltooid. 

 

A. Een glimp van U in het brood 

gebroken, het leven gedeeld; 

in de beker gedronken 

ons dagelijks lief en leed. 

 

 

 

 



V. Gezegend die zijn zoals hij: 

stem voor de stommen,  

oor voor de doven,  

oog voor de blinden. 

met het volste vertrouwen in 

alles komt goed; 

Liefde heeft het laatste woord. 

 

Gezegend die zijn zoals hij: 

in geen dood, geen graf berusten, 

aan geen kwaad ten onder gaan. 

Gezegend die bidden zoals hij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Aramese Jezus-gebed 

 

A:   Gij Bron van al het Zijnde,  

die ik ontmoet in al wat mij ontroert. 

Ik geeft u een naam opdat ik u een plaats kan geven 

in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 

Schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en  

aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan 

het verleden, opdat wij ook anderen hun misstappen 

kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit u wordt geboren: 

de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 

 

 


