
Gebed aan tafel: Zie inlegvel 

Vredeswens: ‘Vrede wens ik je toe’ 

Breken en delen 

Communielied: ‘Bomen schreeuwen niet’ 

Voorbede en acclamatie: ‘Ubi caritas’ 
 

 
 
 
Stilte / Slotwoord / Mededelingen /Zegen 
 
Slotlied: ‘Gij zijt voorbij gegaan’ 
 
Gij zijt voorbij gegaan, 
een steekvlam in de nacht. 
De vonken van uw naam 
zijn ogen in ons hart. 
In flarden hangt uw woord 
om onze wereld heen, 
wij leven in U voort, 
wij zijn met U bekleed. 
 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een voetspoor in de zee. 
Gij zijt te ver gegaan, 
Gij zijt een mens te veel. 
Gij zijt voorgoed, Gij zijt 
verborgen in uw God. 
Geen stilte spreekt U uit, 
ondenkbaar is uw dood. 
 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop u tegemoet 
zolang ik leven mag. 
 
 

 

 

 

Openingslied: ‘Om te zien een nieuwe aarde’ 

Om te zien een nieuwe aarde  
om te gaan een wereld wijd  
om een zacht en onbezwaarde  
mens te zijn in nieuwe tijd.  
Om een stem uit vuur te horen 
om een naam van eeuwigheid 
om steeds nieuw die naam te horen, 
om steeds nieuw die naam te horen. 
 
Om in nacht en ontij-uren 
en er daagt geen morgenrood 
staande voor de heetste vuren 
niet te vluchten in de dood. 
Dat wij onze zielen keren 
naar het land van wijn en brood 
dat wij ons daartoe bekeren. 
dat wij ons daartoe bekeren. 
 
Dat wij onze weg van dagen 
zonder spijt ten einde gaan 
dat wij willig zijn te dragen 
en te doen wat moet gedaan – 
onze doden niet verzwijgen, 
allen recht doen naam voor naam. 
En dan nu in vrede zwijgen. 
En dan nu in vrede zwijgen. 
t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal  

 

Woord van welkom 

Gebed om ontferming 

A: Heer, U bent mens geworden om de mensen 
te dienen, niet om Uzelf extra in de kijker te 
plaatsen. Vaak is ons denken en doen in functie 
van eer en aanzien voor onszelf 
en houden we, zoals de eerste zoon in het 
evangelie de schijn op. 
Maar uw aandacht ging en gaat steeds uit naar 
de zwakkeren, de mensen die aan de rand van 
de maatschappij stonden, 
door anderen opzij geschoven. 
U kijkt in het hart van de mensen. 
Wij gaan dikwijls af op uiterlijkheden en 
vooroordelen die mensen dadelijk in hokjes 
plaatsen en hun geen positieve kans geven. 
Daarom vragen wij: Heer, ontferm U over ons. 
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Thema: “Zeg JA” 
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Lied om ontferming: ‘Om nieuw begin - Psalm 130’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koor: Dorstig dood-op roep ik jou.  
Vurig was je vastbesloten toen je mij maakte. 
Refrein 

Koor: Toen was je jij. Ben je nog zo?  
Wil je opnieuw iets beginnen met mij? Refrein 

Koor: Jij die tot hiertoe hebt volgehouden dat het 
onmoog’lijke mogelijk is? Refrein  
 
Gebed 
 
Lofzang: ‘For the beauty of the earth’ 
 
For the beauty of the earth. For the beauty of the 
skies. For the love which from our birth over and 
around us lies; Lord of all, to thee we raise.  
This our joy ful hymn of praise. 
 
For the beauty of each hour. Of the day and of the 
night. Hill and vale and tree and flower, sun and 
moon and stars of light: Lord of all, to thee we 
raise. This our joy ful hymn of praise. 
 
For the joy of human love. Brother, sister, parent, 
child. Friends on earth and friends above. For all 
gentle thoughts and mild. Lord of all, to thee we 
raise. This our joy ful hymn of praise. 
 
For each perfect gift of thine. To our race so freely 
given. Graces human and divine, Flow’rs of earth 
and buds of heav’n Lord of all, to thee we raise. 
This our joy ful hymn of praise. 
m. John Rutter 
 

Lezing: Ezechiel 18, 25-29 

 

 

Tussenzang:  

‘Gij die de stomgeslagen mond verstaat’ 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Allen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koor: 
Nooit sprak een mens als hij, in hem verstonden 
wij uw bestaan, de zin van ons bestaan. 
Hij is uw woord geweest, Hij heeft volbracht 
alle gerechtigheid, een mens voor allen. 
Allen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koor: 
Waarom genadeloos vernietigd worden 
de armsten van de wereld, uw geliefden; 
Waarom wij die met weinigen bezitten 
wat allen toebehoort, uw woord niet doen? 
Geen wereld maken die in vrede is, 
een nieuwe orde van gerechtigheid. 
Gij die ons hebt gezegd wat leven is: 
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden. 

Allen: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

koor: 
Dat niet het laatste woord is aan de dood, 
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven, 
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem, 
Gij die ons hebt geschapen naar U toe. 
Allen: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Evangelie: Matteüs 21, 28-32 

Acclamatie: ‘Jesus le Christ’ 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Donne-moi d'accueillir ton amour 

Overweging 

Bereiden van de tafel / Collecte  

Intenties 


