
Gebed aan tafel 

 

Allen: 

Getrouwe God, 

als zusters en broeders, kinderen van dezelfde Vader, zo 

nodigt Gij ons uit aan uw tafel. 

Help ons te worden wie we zouden moeten zijn. 

Maak ons tot een hechte geloofsgemeenschap, 

tot het levende lichaam van Jezus, uw Zoon, en onze Heer.  

 

Wij danken U, God, voor mensen die kunnen delen om 

anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, voor 

hen die hun huis gastvrij openstellen. 

Wij danken U, God, voor mensen die kunnen luisteren naar 

het leed van anderen, die wonden genezen door de pijn te 

helpen dragen; voor  mensen die kunnen troosten. 

Wij danken U, God, voor mensen die rust en stilte brengen, 

die oog hebben voor kleine dingen, die zich verheugen in 

de grootheid van anderen. 

Wij danken U, God, voor mensen die hongeren naar 

gerechtigheid, die lijden omwille van het onrecht dat 

anderen wordt aangedaan. 

Wij danken U, God, voor mensen die mild zijn in hun 

oordeel, die eerbied hebben voor het leven, 

die hun hart openen voor vergeving en verzoening, voor 

hen die volmondig JA durven zeggen, zoals U het ons 

voordeed. 

 

 

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel 

zat gaf Hij hun een heilig teken:  

Hij nam wat brood, dankte U, Vader, 

brak het, deelde het uit en zei: 

“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam, 

voor u gebroken, aan u toevertrouwd.” 

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die, gaf hem 

rond en zei: 

“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed, mijn levenskracht, 

voor u vergoten tot vergeving van zonden, tot 

verbondenheid onder mensen. 

Kom samen, en doe dit telkens opnieuw, en weet dan dat 

Ik bij u ben.” 

 

Wij bidden U, Heer God, stuur ons op weg in de geest van 

Jezus, uw Zoon: dat wij nieuwe wegen van goedheid 

banen, paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; dat 

wij het leven leefbaar maken en het puin ruimen van ons 

egoïsme. Doe onder ons profeten opstaan 

die het vuur van uw goedheid brandend houden, 

die uw licht laten stralen, ook in donkere momenten van 

ons leven. 

 

Onze Vader  


