
Voorbede en acclamatie 
 

 

 

 

 

Stilte 

Slotwoord 

Zegen  

Slotlied: Herschep ons hart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 
 

 

Openingslied: Zomaar een dak 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
t. H. Oosterhuis / m. Comt nu met sangh 

Woord van welkom 

Gebed om vergeving 

A.: Om te leven in het licht, 
het licht van uw goedheid, 
het licht van uw trouw, 
daartoe hebt Gij ons bestemd. 
Vergeef het ons 
wanneer wij het licht afvallig zijn, 
dat wij niet kiezen voor het licht 
maar voor de duisternis, 
niet voor het goede 
maar voor het kwade, 
niet voor het leven 
maar voor de dood. 
Verban ons dan niet uit uw aandacht, 
dan vervluchtigen wij, 
vervagen wij tot schimmen. 
Buig U dan over ons, o God, 
doe uw aangezicht dan 
in grote genade over ons lichten. 
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Lector:    
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Wilt u op de hoogte 
blijven van de 
activiteiten van het 
Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 
onze website: 
www.stadkloosterm
ariken.nl of schrijf u 
in voor de 
wekelijkse 
Marikenmail via 
onderstaande QR-
code. 
 
 

 
 
 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen. 
 
 

 
 
 
 
 



Lofzang: De boom is de aarde dankbaar 

De boom is de aarde dankbaar 
dat hij diep in haar wortelt. 
De vogel is dankbaar de boom 
dat hij hoog in hem nestelt. 
Dankbaar het water de wolken 
dat het mag vallen en stromen: 
en de mensen dat zij het drinken 
dat wij nog leven dat het nog stroomt dat wij het 
drinken dat wij nog leven dat het nog stroomt dat 
wij het drinken. 
 
De zon is de wereld dankbaar 
dat zij zó naar hem uitziet. 
De mensen zijn dankbaar de zon 
dat hij rood uit de nacht komt. 
Dankbaar het koren de akker 
dat het mag kiemen en dragen: 
en hun kinderen dat ze het eten 
dat wij nog leven dat het nog draagt dat wij het 
eten dat wij nog leven dat het nog draagt dat wij 
het eten. 
 
Oh mensheid, begroet de liefde 
dat wij heden nog leven. 
Zaai sterren van liefde, een tuin 
waar jij morgen zal leven. 
Liefde je bed en je tafel 
dat het mag lukken en duren: 
en de sterren dat zij het zingen 
dat wij nog leven dat het nog duurt dat wij het 
zingen dat wij nog leven dat het nog duurt dat wij 
het zingen. 

 t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Lezing: 1 Koningen 19, 9a; 11-13a 

Tussenzang: Uit onze stad 

Uit onze stad van staal en steen 
roept U ons in dit huis bijeen 
om hier uw woord te spreken 
Doe ons dit uur van U verstaan 
dat wij van dag tot dag bestaan 
om voor elkaar te breken. 

 

U die ons in uw handen houdt, 
die ons de aarde toevertrouwt, 
doe ons vandaag beleven 
(wat wordt gezegd, gehuild, vermoed:) 
dat ieder zingen bidden moet 
om vol en vrij te leven. 
 
U brengt ons aan onszelf voorbij 
U maakt ons anders dan wij zijn, 
U maakt ons tot een wonder. 
Want niet ten dode leven wij 
maar voor het leven licht en vrij, 
een lied in onze monden. 
 
Raak ons dan met uw adem aan, 
nu wij hier zingend voor U staan 
en om uw adem bidden. 
In onze ogen breng uw licht, 
geef ons vandaag een nieuw gezicht, 
kom in ons mensenmidden.   

t. Michaël Steehouder/m. Chris Fictoor. 

Evangelie: Matteüs 14, 22-33 

Acclamatie: Open mij, lees mij 

 

 

 

 

 

Overweging 

Bereiden van de tafel / Collecte 

 Intenties 

Gebed aan tafel: ‘Gezegend de onzienlijke’ 

Onze Vader     
       

 

 

Vredeswens: The peace of the earth 

The peace of the earth be with you, 
The peace of the heavens too; 
The peace of the rivers be with you, 
The peace of the oceans too. 
Deep peace falling over you; 
God’s peace growing in you. 
 

Breken en delen 

Communielied: Tijd van leven 

 
Tijd van vloek en tijd van zegen, 
tijd van droogte, tijd van regen, 
dag van oogsten, tijd van nood, 
tijd van stenen, tijd van brood. 
Tijd van liefde, nacht van waken, 
uur der waarheid, dag der dagen, 
toekomst die gekomen is, 
woord dat vol van stilte is. 
 
Tijd van troosten, tijd van tranen, 
tijd van mooi zijn, tijd van schamen, 
tijd van jagen, nu of nooit, 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen, zin vergeten, 
nergens blijven, niemand weten, 
tijd van kruipen, angst en spijt, 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 
Wie aan dit bestaan verloren, 
nieuw begin heeft afgezworen, 
wie het houdt bij wat hij heeft, 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen, 
brood en ademtocht te delen, 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 

t. H. Oosterhuis/ H. Heuvelmans 

 


