
Voorbede en acclamatie 
 

 
 
Het is goed je te verlaten op de Heer, 
goed op de Heer je hoop te vestigen. 

Stilte / Slotwoord / Zegen  

Slotlied: Dat je de weg mag gaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  t. A. Govaert/ m. R. den Arend 

 

 

 

 

 

Openingslied: De vreugde voert ons naar dit huis 

 
 
 
 
 
 
Dit huis van hout en steen, dat lang - de stormen 
heeft doorstaan,  waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan. 

Dit huis dat alle sporen draagt van wie maar mensen 
zijn, de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor 
ons zijn? 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open 
gaat,  waar Gij ons met uw eng'len troost, waar Gij u 
vinden laat? 

Onthul ons dan uw aangezicht, uw Naam die met 
ons gaat en heilig ons hier met uw licht, uw 
voorbedachte raad. 

t. S. de Vries/m. W. Vogel 

Woord van welkom 

Gebed om vergeving (naar Augustinus ) 

Je kunt je wel tekenen met het kruis van Jezus 
Christus; "Amen"  antwoorden en "Alleluia"  
zingen; gedoopt zijn en naar de kerk gaan; 
maar de kinderen van God onderscheiden zich 
tenslotte alleen door de zusterlijke en broederlijke 
liefde. De liefde is het grote kenmerk. 
Onderzoek u zelf, zusters en broeders, om te 
weten of precies daarin inderdaad tot uiting komt, 
dat u uit God geboren bent. 
 
Bidden wij samen: 
Heer onze God, met deze woorden van Augustinus 
in gedachten, bidden wij dat wij uw Kerk mogen 
zijn:  uw volk onderweg in deze wereld, 
als een gemeenschap in liefde met elkaar 
verbonden. 
Wees ons daartoe nabij, deze dag en alle dagen. 
Amen. 
 

 

 

Eucharistieviering  

 

Zondag 

18 juni 2023 

 

 

 

‘Geroepen om 

goede herders te 

zijn voor elkaar!’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: 

Joost Koopmans, osa 

Lector:                          

Miek Altorf 

Muziek:  

Rob Engels 

Selma Peters 

Zangers van het 

Stadsklooster 

Mariken 

 

 

 
 

Wilt u op de hoogte 
blijven van de 
activiteiten van het 
Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 
onze website: 
www.stadkloosterm
ariken.nl of schrijf u 
in voor de 
wekelijkse 
Marikenmail via 
onderstaande QR-
code. 
 
 

 
 
 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Kyrie en gloria: Misericordias Domini 

 

 

(Van de goedheid van de Heer zal ik eeuwig zingen. 
(Psalm 89:2) 

Solo: 

Dein Erbarmen Herr, wil ich ewig besingen 
Laut deine Treue verkünden 
Immer und ewig besteht dein Erbarmen, 
Herr, über den Wolken, wer ist wie Du 
Dein ist der Himmel, dein auch die Erde 
Du hast gegründet was sie erfüllt 
Glücklich wer im Licht deiner Liebe weilt 
Wer an deinem Name sich alle Zeit freut 
Gepriesen sesit du Herr, in deiner Ewigkeit, Amen. 
 

 

 

Gebed 

Welkom aan de Schrift: Open mij lees mij…  

 
 
 
 
 
 
 

Lezing: Exodus 19, 2-6a 

Tussenzang: Jij mijn herder - Psalm 23 

1. Koor; 2. Allen 

 

 
 
 
 
 
 

Koor: 
Breng mij naar bloeiende weiden, 
doe mij liggen aan vlietend water 
dat mijn  ziel op adem komt,  
dat ik de rechte sporen weer kan gaan 
achter jou aan. 
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken. 
 
Moet ik de afgrond in, de doodsvallei, 
ik zal bang zijn. Ben jij naast mij, ik zal niet 
doodgaan van angst. 
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken. 
 
Jij hebt de tafel al gedekt —  
mijn spotters weten niet wat ze zien 
dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem,  
mij inschenkt, drink maar zeg je, niets zal mij 
ontbreken. 
 
Laat het zo blijven, dit geluk, deze genade,  
al mijn levensdagen. Dat tot in lengte van jaren ik 
wonen zal bij jou in huis. 
1. Koor; 2. Allen 
 
 
 
 
 

    

Evangelie: Matteüs 9, 36-10, 8 

Acclamatie:  
Woorden van leven, liefde in overvloed, 
reiken de hand, een richting te gaan, 
Jou tegemoet, Jij bron van bestaan. 

Overweging 

Lied: Jij nog naamloze  

1. Koor; 2. Allen 
Ander, ouder, iemand in ons verborgen: 
plotseling oplaaiend vuur van visioenen, 
aanschijn der aarde vernieuwend. 2 x 
Koor: 
Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare 
die ons weten doet wat wij niet weten 
wat onmogelijk is bij mensen en goden. 

Allen: 
Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij. 
In onze handen klemmen wij wichelroeden,  
spiegels en zwaarden.  
Koor: 
En neerdrukt ons droefheid om het gedane, 
om niet te keren woorden, 
om wat groeide, om wat versteende, verwaaide. 
Allen: 
Jij, nog naamloze, ademt ons open en  
wekt in ons weerbarstig geheugen wat wij  
zagen met onze vroegste ogen.  
Koor: 
En doet ons gaan in tranen maar ongebroken 
door de nacht van de schepping 
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte: 
Allen: 
blinde muren zacht licht, water geworden 
en aan de overzijde rozensteden  
en de zang van de lijster.  
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Bereiden van de tafel / Collecte 

Voorganger gezongen: 
Laat onze woorden stijgen als wierook voor uw 
aangezicht zie in ons het verlangen een mens te 
zijn van U. 
Allen: 
Kom, adem ons open, kom adem ons open, 
adem ons open. 

Intenties 

Gebed aan tafel: ‘Gij die weet’ + Onze Vader  

Vrede, vrede, gezegend met vrede, de wereld, de 
mens. 
Dat zij elkaar raken, het hart van de hemel, het hart 
van de aarde en hoop wordt geboren, opnieuw en 
opnieuw.  
Vrede, vrede, gezegend met vrede, de wereld, de 
mens.                                                                          

Breken en delen 

Communielied: Evangelie van Jezus uit Nazareth 


