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Slotlied: Ga met God 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga met God en hij zal met je zijn:  

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

 in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Lied: 416 

 
 

Openingslied: Herschep ons hart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woord van welkom 

Gebed om vergeving 
A:  Voor U staat mijn sterkte, voor U staat mijn  

zwakheid. Behoed mijn sterkte, genees mijn 
zwakheid. 
Voor U staan mijn onwetendheid en mijn kennis. 
Laat mij daar binnentreden waar Gij U voor mij 
geopend hebt, en neem mij in U op. 
Open U voor mij als ik daar aanklop, waar Gij U 
nog verbergt voor mij. 
Dat wij uw Kerk mogen zijn, uw-volk-onderweg 
in deze wereld, als een gemeenschap met elkaar 
verbonden. Wees ons daartoe nabij, 
deze dag en alle dagen. Amen. 

Lofzang:  

 

 

 

 

 

Eucharistieviering  

 

Zondag 

21 mei 2023 

 

 

 

‘Nieuwe ruimte’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: 

Ekkehard Muth  

Lector:                          

Maria Schröder 

Muziek:  

Samenzang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wilt u op de hoogte 
blijven van de 
activiteiten van het 
Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 
onze website: 
www.stadkloosterm
ariken.nl of schrijf u 
in voor de 
wekelijkse 
Marikenmail via 
onderstaande QR-
code. 
 

 

 
 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Lezing: Handelingen 1, 12-14 

Tussenzang: Een mens te zijn op aarde  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. De bomen hebben wortels  
de bomen mogen stevig 
staan maar mensen moeten 
verder gaan. De bomen 
hebben wortels maar 
mensen gaan voorbij.  
 

3. De vossen hebben holen 
de mensen weten heg noch 
steg zijn altijd naar hun huis 
op weg.  De vossen hebben 
holen – maar wie is onze 
weg?  

4. De mensen hebben 
zorgen, het brood is duur, 
het lichaam zwaar, en wij 
verslijten aan elkaar.    
Wie kent de dag van 
morgen?  De dood komt lang 
verwacht.  
 

5. Een mens te zijn op 
aarde is pijnlijk begenadigd 
zijn en zoeken, nooit 
verzadigd zijn, is rusten in 
de aarde als alles is 
volbracht.  
 

6. Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren 
moet; een mens te zijn die 
sterven moet?  Wij branden 
van verlangen tot alles is 
voltooid.  
 
t.: H. Oosterhuis/m.: A. Oomen 

 

 

 
 

Evangelie: Johannes 17, 1-11 

 

Lied: Om te zien een nieuwe aarde  

Om te zien een nieuwe aarde  
om te gaan een wereld wijd  
om een zacht en onbezwaarde  
mens te zijn in nieuwe tijd.  
Om een stem uit vuur te horen 
om een naam van eeuwigheid 
om steeds nieuw die naam te horen 2x 

Om in nacht en ontij-uren 
en er daagt geen morgenrood 
staande voor de heetste vuren 
niet te vluchten in de dood. 
Dat wij onze zielen keren 
naar het land van wijn en brood 
dat wij ons daartoe bekeren. 2x 

Dat wij onze weg van dagen 
zonder spijt ten einde gaan 
dat wij willig zijn te dragen 
en te doen wat moet gedaan – 
onze doden niet verzwijgen, 
allen recht doen naam voor naam. 
En dan nu in vrede zwijgen. 2x 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal  

Overweging  

Bereiden van de tafel / Collecte 

Intenties 

Tafelgebed:  Gezegend zij uw naam 

Voorganger: 

Die op de avond voor zijn dood  zichzelf als brood te 

eten gaf, toen Hij het voor ons brak en zei: 

 

Allen: 

‘neemt het en eet er allen van  

want dit is mijn lichaam dat voor u gebroken 

wordt: gedenkt voorgoed mijn naam.’ 

 

 

 

Voorganger: 

Die na het maal de beker nam, uw Naam prees in 

een dankgebed, en zich als wijn te drinken gaf: 

 

Allen: 

’Neemt hem en drinkt er allen uit  

dit is mijn bloed, mijn levenskracht, de beker van 

het nieuw verbond: gedenkt voorgoed mijn naam.’ 

Onze Vader  

Vredeswens 

Breken en delen 

Communielied: De Geest des Heren 

De Geest des Heren heeft een nieuw begin 
gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem 
uitgezaaid. De Geest van God bezielt wie koud zijn 
en versteend, herbouwt wat is vernield, maakt één 
wat is verdeeld. 
 
Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht 
gewaar? Hij opent ons de mond en schenkt ons aan 
elkaar. 
 
De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt 
naar God, dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit 
de dood. Opdat ons leven nooit in weer en wind 
bezwijkt. Kom Schepper Geest, voltooi wat Gij 
begonnen zijt. 

t. H. Oosterhuis/m. Gelukkig is het land 

 

Voorbede en acclamatie  

 
 
 
 
 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven, laat nimmer toe dat 
het duister tot mij spreekt. Jezus, U bent het licht in ons 
leven, open mij voor Uw liefde, o Heer. 


