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Eucharistieviering

Zondag
30 april 2023

'Op zoek naar een
stal'

Voorganger:
Joost Koopmans, osa

Lector:
Patrick Oude Alink

Muziek:
Koor van:
Joachim & Anna

Dirigent:
Gerard Polman

Pianist:
Nico Dieteren

Openingslied: Vrede voor jou hierheen gekomen

Vrede voor jou hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed

voor jou en iedereen.

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand teveel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein,
nu nog verdeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal

wij leven voor elkaar.

Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele wereld draagt.

Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat vrede vraagt.
Tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit,

gezien, aanvaard te zijn.

t. Jan van Opbergen /m. Zomaar een dak

Woord van welkom
Gebed om vergeving

A.: Als uw stem ons niet raakt, bezielt,
in vervoering brengt, blijft alles bij het oude,
dan zijn wij verloren mensen zonder droom,
mensen zonder toekomst,
leven is dan geen leven meer.
Wend U tot ons, richt het woord tot ons,
doorbreek wat ons gevangen houdt, blokkeert,
verlamt, noem onze naam, bepaal ons krachtig
bij onze bestemming opdat wij blijven wie we
zijn - 0 God, toch uw mensen, uw volk op weg
naar uw Rijk.



Kyrie en Gloria van J. Singenberger
Gebed
Lezing: Psalm 23

Tussenzang:
Mens voor de mensen zijn, Herder als God

Refr: Mens voor de mensen zijn, Herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam,
opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.

Refr: Mens voor de mensen zijn, Herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

Genade zaait Hij als zaad in hun hart,
zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart.

Refr: Mens voor de mensen zijn, Herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht,
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht.

Refr: Mens voor de mensen zijn, Herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.
T. en m: M. Weemaes

Evangelie: Joh. 10, 1-10

Acclamatie:
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U-bicari-tas et a - mor, u-bicari-tas Deus i bi est.
Overweging
Bereiden van de tafel

Collecte

Voorganger gezongen:

Laat onze woorden stijgen als wierook voor uw
aangezicht zie in ons het verlangen een mens te
zijn van U.

Allen:
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Kom, a-dem ons o-pen, kom, a-dem ons o - pen,
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a - dcm ons o - - - - - pen.
Intenties

Tafelgebed: ‘U hoger dan mijn hoogste hoogte’
Onze Vader

Vredeswens: Vrede voor jou, vrede voor jou
Breken en delen

Communielied : Ave Verum - W.A. Mozart

Ave, verum corpus natum  Gegroet wadrachtig lichaam
De Maria virgine.

Vere passum immolatum
In cruce pro homine
Cuius latus perforatum
Unda fluxit et sanguine
Esto nobis praegustatum
In mortis examine.

geboren uit de Maagd Maria
dat werkelijk heeft geleden
en voor de mens geofferd is
aan het kruis.

Uit wiens doorboorde zijde
water met bloed vioeide.
Wees voor ons een
voorsmaak

tijdens de beproeving van de
dood.

Voorbede en acclamatie
Heer, aanhoor ons, Heer, aanhoor ons,
Heer, aanhoor ons.

Stilte
Mededelingen
Zegen

Slotlied: Een vonk is al genoeg

Een vonk is al genoeg om een vuur te doen
ontbranden. En spoedig laait het op en warmt je
hart en handen. Zo ook als je de liefde van God
ervaren hebt: Het warmt je hart, je straalt het uit,
het is voor iedereen!

Geef liefde aan elkaar, om het vuur te laten
branden. Leer geven aan elkaar en draagt elkaar op
handen. Zo ook als je de liefde van God ervaren
hebt: Het warmt je hart, je straalt het uit, het is
voor iedereen!

Wanneer het vuur wat dooft, vouw dan stil weer
eens je handen. En bid dan vol geloof: God laat het
vuur weer branden. Want als je in de liefde van God
vertrouwen hebt, dan is er weer dat vuur voor jou
en ook voor iedereen.



