
Voorbede en acclamatie 
 

 

 

 

Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het levend 

water. Enkel de dorst zal ons licht zijn, enkel de dorst zal ons 

licht zijn. 

Stilte / Mededelingen / Zegenwens 

Slotlied: Het lied van de opstanding 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

 
 
 

Openingslied: Dat een nieuwe wereld komen zal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koor: 
Daar bouwen wij veilige buurten  
wonen dooreen in wijken van vrede  
in schaduw van bomen.  
Geen kinderen zullen daar sterven  
oude mensen maken hun dagen vol  
en jonge mensen zullen daar pas  
op hun honderdste sterven.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.: H. Oosterhuis/m.: A. Oomen 

Woord van welkom 

 

 

Eucharistieviering  

 

Zondag 

26 maart 2023 

 

 

‘Om niet te 

vluchten in de 

dood’ 

 
 
 
 

 

 
Voorganger: 

Joost Koopmans, osa 

 

Lector:  

Bart van Straaten  

 

 

 

Muziek:  

Bas Bongers 

Selma Peters 

Koor van het 

Stadsklooster 

Mariken 

 

 

 

 

 

 
 

Wilt u op de hoogte 
blijven van de 
activiteiten van het 
Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 
onze website: 
www.stadkloosterm
ariken.nl of schrijf u 
in voor de 
wekelijkse 
Marikenmail via 
onderstaande QR-
code. 
 

 

 
 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Gebed om vergeving 
Vg.   Zou het water dat over ons uitgegoten werd 

in de naam van God al opgedroogd zijn en 
niet meer stromen? 
Zouden wij al neerzitten bij de moedelozen, 
niet meer in beweging te krijgen en vastge- 
roest zijn aan huis en haard en oude zeker- 
heden? 
Laten wij dan zingend bidden om weer de 
weg van het leven te gaan : 

ALLEN: Heer, wek ons op en roep ons terug. 
               Voer ons aan en voer ons mee. 
               Breng ons op de weg van uw liefde. 

Kyrie: Wek mijn zachtheid weer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed 

Lezing: Ezechiël 37, 12-14 

Tussenzang:  Om te zien een nieuwe aarde  

Om te zien een nieuwe aarde  
om te gaan een wereld wijd  
om een zacht en onbezwaarde  
mens te zijn in nieuwe tijd.  
Om een stem uit vuur te horen 
om een naam van eeuwigheid 
om steeds nieuw die naam te horen. 2x 

om steeds nieuw die naam te horen. 
Om in nacht en ontij-uren 
en er daagt geen morgenrood 
staande voor de heetste vuren 
niet te vluchten in de dood. 
Dat wij onze zielen keren 
naar het land van wijn en brood 
dat wij ons daartoe bekeren. 2x 
 
Dat wij onze weg van dagen 
zonder spijt ten einde gaan 
dat wij willig zijn te dragen 
en te doen wat moet gedaan – 
onze doden niet verzwijgen, 
allen recht doen naam voor naam. 
En dan nu in vrede zwijgen. 2x 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal  

Evangelie: Johannes 11, 1-45 

Acclamatie 

 

 

 

 

 
 

Overweging  

Bereiden van de tafel / Collecte 

Voorganger gezongen: 

Laat onze woorden stijgen als wierook voor uw 

aangezicht zie in ons het verlangen een mens te 

zijn van U. 

Allen: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intenties 

Tafelgebed: ‘Gij die de stomgeslagen mond’ 

Onze Vader  

Vredeswens 

 

Breken en delen 

 

 

 

Instrumentaal intermezzo 

Communielied: Tafel der armen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 
 
 


