
Stilte  

Mededelingen 

Zegenwens 

Slotlied: Deze wereld omgekeerd 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingslied: Wees hier aanwezig 

Koor: 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.                                    
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
Koor en allen refrein:        

                       

   

 
Koor: 
Woord ons gegeven, God in ons midden, toekomst 
van vrede,  wees hier aanwezig. Uw wil geschiede, 
uw koninkrijk kome.  Zie ons gedoog ons, laat ons 
niet vallen. Refrein                   
Koor: 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.   
Dat wij niet vallen terug in het stof. Zend uw geest, 
dat wij worden herschapen. Refrein                           
Koor: 
Dat wij U horen, dat wij U leven,     
mensen voor mensen, alles voor allen.                                           
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.                                  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Refrein 
Koor: 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.                                    
Dat ik U horen mag met hart en ziel. Refrein                 
t. H. Oosterhuis/ m. T. Löwenthal 

Woord van welkom 

Gebed 

Kyrie: Om te zien een nieuwe aarde 
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Muziek:  

Bas Bongers 

Sander Stoks,  
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Koor van 

Stadsklooster 

Mariken 

 

 

 

 

 
 

Wilt u op de hoogte 
blijven van de 
activiteiten van het 
Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 
onze website: 
www.stadkloosterm
ariken.nl of schrijf u 
in voor de 
wekelijkse 
Marikenmail via 
onderstaande QR-
code. 
 

 

 
 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

Lezing: Exodus 17, 1-7 

Tussenzang:  Het water zal stenen breken 

Wanneer alles diep van binnen pijn doet en je 
alleen, tegenover je eigen beeld, ziet dat het 
vervormd is door onbekende spiegels. 
Wanneer de dingen voor je schaduw wijken, 
wanneer je woord dat van een ander lijkt  
en je hartslag uit je lichaam vlucht, 
wanneer je handen ver van je zijn 
en je de afdruk van je voeten niet herkent, 
wanneer je niets meer waarneemt dan dode 
buitenkanten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

t. Michele Najis/m. Tom Löwenthal 

Evangelie: Johannes 4, 5-15; 19b-26; 39a; 40-42 
 
Acclamatie:  

Groot bent U Heer en hoog te prijzen, 

groot bent U Heer, Heer mijn God 

Overweging  

Bereiden van de tafel / Collecte 

Instrumentaal intermezzo 

Intenties 

Tafelgebed: ‘Die naar menselijke gewoonte’ 

Onze Vader  

Vredeswens: Vrede voor jou  

Breken en delen 

Instrumentaal intermezzo 

 

 

 

 

 

 

 

Communielied: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorbede en acclamatie 


