
Stilte / Mededelingen / Zegenwens 

Voorbede en acclamatie 
Heer, hoor ons bidden aan….  
 

Slotlied: Deze wereld omgekeerd 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied: Als blinden tasten wij langs de muur 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

t. H. Oosterhuis / m. T.  Löwenthal  

 

Woord van welkom 

Gebed om vergeving 
V: Laten we bidden dat we in deze veertigdagentijd 
     de weg vinden naar onszelf. 
A: Heer, ontferm U over ons. 
V: Laten wij bidden dat we in deze veertigdagentijd 
    de weg vinden naar elkaar. 
A: Heer, ontferm U over ons. 
V: Laten wij bidden dat we in deze veertigdagentijd  
    de weg vinden naar U, God. 
A: Heer, ontferm U over ons.  
V: Maak ons leeg en open. Vervul ons van Uw  
    aanwezigheid naar het voorbeeld van Jezus.  
    Amen. 

Lied: Zie deze aarde — Psalm 10 

1.Koor; 2. Allen: 

 

 
Koor: 
Waar ben je? Sta je van veraf toe te kijken veilig ver 
weg? Zelf bang dat je je zo schuil houdt in deze 
tijden van rampen en angst? 
Grote naam, ‘Ik zal’ groot verhaal wat zou je? 
Wat heeft een arme nog te verwachten van jou? 
 
 

 

Eucharistieviering  

 

Zondag 

26 februari 2023 

 

 

‘Alles met mate’ 

 
 
 
 

 

 
Voorganger: 

Joost Koopmans, osa 

 

Lector:  

Marcel Arts 

 

 

 

 

Muziek:  

Rob Engels 

Selma Peters 

Wout Moerman  

Koor van het 

Stadsklooster 

Mariken 

 

 

 

 

 

 
 

Wilt u op de hoogte 
blijven van de 
activiteiten van het 
Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 
onze website: 
www.stadkloosterm
ariken.nl of schrijf u 
in voor de 
wekelijkse 
Marikenmail via 
onderstaande QR-
code. 
 

 

 
 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Ploert en schender jagen hem op, 
vangen hem, slaan hem neer, trap na, 
‘God bestaat niet’, ‘God bestaat niet’ 
Allen: 

 

 
Koor: 
Naam, sta op, besta. Weet jij wel wat het is 
arm en vertrapt te zijn, kind zonder moeder vader? 
Kom met handen. Kom met handen. 
Ploert en schender, breek ze.  
Ploert en schender, breek ze. 
Dat ze het niet meer wagen. 
Aan nietige mensen behoort zij toe, deze aarde. 
Allen: 
 
 
 

t.  H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Gebed 

Lezing: Genesis 2, 7-9; 3, 1-7 

Tussenzang: Om te zien een nieuwe aarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

Evangelie: Matteüs 4-11  

Acclamatie:  

 

 

 
 

Overweging  

Bereiden van de tafel / Collecte 

Lied: Klankresten 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/ m. Tjeerd Oosterhuis 

Voorganger gezongen: 

Laat onze woorden stijgen als wierook voor uw 

aangezicht zie in ons het verlangen een mens te 

zijn van U. 

Allen: 

 

 

 

 

 

 

Intenties 

Tafelgebed: ‘Gezegend de onzienlijke 

Onze Vader / Vredeswens 

Vrede, vrede, gezegend met vrede, de wereld,  
de mens. 

Breken en delen 

Instrumentaal intermezzo 

Communielied: In den beginne het woord 

In den beginne het woord 
roeping opdracht en zegen. 
In den beginne het licht - 
licht erbarm u, woord ontferm u, 
kom bevrijden. 
 
Ere zij U daar in den hoge, hier in ons midden 
Kome vrede op aarde. 
Kome uw woord bij ons aan. 
Kome vrede op aarde. 
Kome uw woord bij ons aan. 
Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U, 
wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk 
maakt. 
Stem ons af op uw stem op uw stilte. 
 
Uw woord, dat de eeuwen voorziet, 
onze dagen behoedt, 
het kome geladen met kracht 
als de opgaande zon. 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 


