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Zegenwens 

Slotlied: Gij zijt voorbij gegaan 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied: Het lied van vandaag en morgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Het meeste gaat voorbij maar meer en meer 
wordt Hij de toekomst die ons wacht. Bij Hem is 
geen verraad, Hijzelf heeft ons gemaakt, Hij peilt 
en proeft ons hart. Wij leven maar niet echt, zijn 
land van rust en recht aanschouwen wij van verre. 
Woestijn is om ons heen en allen, een voor een, 
vervreemden, vallen, sterven. 

3. Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad van 
brood en spelen zijn. De stok die ons regeert de 
bek  die ons kleineert de dood zal niet meer zijn. 
Doorschenen van zijn licht doorschijnend ons 
gezicht voltooid is ons verleden. Wensdromen 
worden waar: wij spreken met elkaar een taal van 
hoop en vrede. 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Woord van welkom 
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Wilt u op de hoogte 
blijven van de 
activiteiten van het 
Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 
onze website: 
www.stadkloosterm
ariken.nl of schrijf u 
in voor de 
wekelijkse 
Marikenmail via 
onderstaande QR-
code. 
 

 

 
 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Gebed om vergeving 
A:  Nu deze dienst begint leg ik mijn wapens af. 

Hier is het masker dat mijn gezicht vervormde, 
dat mij sterk deed lijken, mijn zwakheden  
verborg. Hier zijn de pijlen, mijn stekels,  
waarmee ik mensen doorprikte en hier mijn 
 pantser en schild. Ze gaven me veiligheid,  
maar brachten ook isolement. Niet in deze  
wapens schuilt onze kracht. Ware kracht komt  
boven, waar in ons midden ruimte ontstaat  
voor U, de Zachtmoedige! Breng ons bijeen,  
verzamel ons toch.  Laat uw Geest ons wapen  
zijn. Amen.    

Lofzang: Alles wat adem heeft – Ps. 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
Koor:  
Looft God in zijn heilig domein 
looft Hem in zijn groots firmament, 
looft Hem om zijn daden van macht, 
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid. Refrein: 
Koor:  
Looft Hem met de stoot op de ramshoorn, 
looft Hem met harp en met citer, 
looft Hem met handtrom en reidans, 
looft Hem met snaren en fluit. Refrein: 
Koor:  
Looft Hem met slaande cymbalen, 
looft Hem met klinkende cimbels. 
Alles wat adem heeft love de Heer! Godlof! Refrein: 
Koor:  
Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en heilige 
Geest.Zo was het in den beginne, zo zij het thans en 
voor immer; tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Refrein: 
vert. I. Gerhardt en M. v.d. Zeyde/m. A. Oomen 
 

Lezing: Leviticus 19, 1-2; 17-18 

 

Tussenzang: Psalm 1 - Vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Evangelie: Matteüs 5, 38-48 

Acclamatie:  

 

 

 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven, laat nimmer toe dat 
het duister tot mij spreekt. Jezus, U bent het licht in ons 
leven, open mij voor Uw liefde, o Heer. 

Overweging     

  

Bereiden van de tafel / Collecte 

Instrumentaal intermezzo 

Intenties 

Tafelgebed: ‘Gij die geroepen hebt: licht’ 

Onze Vader 

Vredeswens: Vrede voor jou 

Breken en delen 

Instrumentaal intermezzo 

Communielied: Op mijn levenslange reizen 
 
Op mijn levenslange reizen 
twijfel donker achtervolgt mij 
liefde blind holt voor mij uit  
zing ik steeds op and're wijzen 
over wie ik niet kan spreken, 
zing ik 'Ooit mijn hart te breken, 
'Ooit mijn hart voor jou te breken.' 
 
Opgereisd, pas halverwege, 
met een keel kapot gezongen 
met een hart voor wie gebroken, 
kruip ik onder dorenstruiken, 
druk mijn ogen in de aarde, 
smeek dat nu het eind zal komen, 
smeek de dood dat hij zal komen. 

 
Spoorloos trok voorbij de twijfel 
waar ik lag. De liefde keerde, 
zag mij, bracht mij drank en spijze, 
deed mij opstaan uit de dood. 
Nog een leven zal ik reizen. 
Nooit meer zonder reisgenoot. 
 
t. : H. Oosterhuis/ m.: T. Löwenthal 
 

Voorbede en acclamatie 

 

 

 

Waar vriendschap heerst en liefde daar is God. 


