
Voorbede en acclamatie 

 

 

 

Stilte 

Mededelingen 

Zegenwens 

Slotlied: Herschep ons hart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

 

 

 

 

Openingslied: Als Gij bestaat 

Koor:  

Als Gij bestaat, bewerk ons dan, 2x 

boetseer ons hart en ons verstand, 2x 

dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam, 2x 

 

 

 

 

 

 

 t.: H. Oosterhuis/m.: A. Oomen                  

Woord van welkom 

Lied: Wek mijn zachtheid weer 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gebed om vergeving 

 

 

 

 

 

Eucharistieviering 

 

Zondag 

15 januari 2023 

 

 

‘Dat is nog maar 

het begin’ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: 

Ekkehard Muth 

 

 

Lector:  

Reinier Ligtenberg 

 

Muziek:  

Rob Engels 

Selma Peters  

Zangers van het 

Stadsklooster 

Mariken  

 

 

 
 

 
 

Wilt u op de hoogte 
blijven van de 
activiteiten van het 
Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 
onze website: 
www.stadkloosterm
ariken.nl of schrijf u 
in voor de 
wekelijkse 
Marikenmail via 
onderstaande QR-
code. 
 

 

 
 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Lofzang: Laudate Dominum 

Allen: 

 

 

 

 

 

 

Voorzang: 

Lobet den Herrn, alle Völker, preist ihn, 

alle Nationen, alle Völker! 

Lobt ihn für seine grossen Taten,  

lobt ihn für seine gewaltige Grösse! 

Allen: 
 

 

 

 

 

 

Voorzang: 

Ich will jubeln und über dein Erbarmen 

mich freuen, du hast mein Elend angesehen.  

Ich will jubeln und über dein Erbarmen 

mich freuen, du bist mit meiner Not vertraut. 

Allen: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lezing: Jesaja 49, 1-6 

Tussenzang: Evangelie van Jezus uit Nazareth 

Voorzang: 

Evangelie van Jezus uit Nazareth 

die, naar zeggen van de mensen, was: 

de zoon van Jozef, zoon van Juda, 

zoon van Jacob, zoon van Isaak, 

zoon van Abraham, zoon van Adam, 

de zoon van God. 

Nadat hij was gedoopt in de Jordaan 

geschiedde het dat de hemel openging - 

en op hem daalde neer, 

in de gestalte van een duif, 

de heilige geest en een stem klonk uit de hemel: 

Jij bent mijn zoon, mijn veelgeliefde,  

in jou verheug ik mij. 
Allen: 

 

 
 

 

Voorzang: 

Hij trok door Galilea, zijn geboortestreek, 

en verkondigde het goede nieuws: 

zalig die honger lijden, zalig die wenen, 

zalig die dorsten naar gerechtigheid. 

De tijd is vol, het koninkrijk van God dichtbij. 

Keer je leven om. 

Allen: 
 
 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

Evangelie: Johannes 1, 29-34 

Lied: Deze woorden 

Deze woorden aan jou opgedragen 

hier en heden prent ze in je hart, 

berg ze in het binnenst van je ziel, 

leer ze aan je kinderen. Herhaal ze, 

thuis en onderweg, waar je ook bent 

als je slapen gaat en als je opstaat 

deze woorden aan jou toevertrouwd. 
 
Bind ze als een teken aan je hand, 

draag ze om je voorhoofd als een snoer 

ter gedachtenis, vlak op je ogen. 

Grif ze in de stijlen van je deur, 

schrijf ze in de palmen van je hand. 

Dat vermeerderen je levensdagen 

en de jaren van je zoons en dochters. 

Dat je bloeien zult en niet verwelken, 

bomen aan de bron. Hoor Israël. 

t. H. Oosterhuis / m. T. Löwenthal 

Bereiden van de tafel  

Collecte / Intenties 

Tafelgebed: ‘Die naar menselijke gewoonte’ 

Onze Vader 

Vredeswens: Vrede voor jou                                                              

Breken en delen 

Communielied: Ave Verum – K. Jenkins 

Ave, ave verum corpus  

Natum De Maria virgine. 

Vere passum immolatum 

In cruce pro homine 

Cuius latus perforatum  

Unda fluxit et sanguine 

Esto nobis praegustatum 

In mortis examine. 


