
TAFELGEBED 

Gezegend de onzienlijke 

Koor: 

Gezegend de onzienlijke, gezegend de verborgene, 

gezegend de levende, dag liefde die dorstig maakt,  

licht dat ziende maakt. 

Gezegend mensen die goed zijn, de hand die niet slaat,  

de mond die niet verraadt, de vriend die zijn vriend niet 

verloochent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koor: 

Gezegend zijn de geliefden, die er zijn voor elkaar en oud voor jong 

en sterk voor zwak. 

 

 

 

 

 

 

 

Koor: 

Gezegend hij die onbevangen spreekt en onbevangen liefheeft  

al wat leeft. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koor: 

Die zich gegeven heeft, zich nemen laat, die wordt gebroken, 

uitgedeeld van hand tot hand, als brood gegeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koor: 

Gezegend wie, door angst gelouterd, aan de dood voorbij, 

leven in licht, opnieuw geboren. 
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