
Onze Vader / Vredeswens: The peace of the earth 

The peace of the earth be with you, 
The peace of the heavens too; 
The peace of the rivers be with you, 
The peace of the oceans too. 
Deep peace falling over you; 
God’s peace growing in you. 

Breken en delen      

Communielied: Het lied van de een en de ander 

Stilte/Mededelingen/Zegenbede   

Voorbede en acclamatie 

 

 

Waar vriendschap heerst en liefde daar is God 

Slotlied: : Dat je de weg mag gaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied: Tussen de tijd  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. Jannet Delver/m. T. Löwenthal 

Woord van welkom 

Gebed om vergeving  

V: Liefde is uw Naam, en in dat weten erkennen wij  
    onze schuld bij het begin van deze viering.Lie is w 
Naam, en in dat weten erkennen w  deze viering. 
A:  Wij waren te klein  waar menselijke grootheid  

verwacht werd. Wij waanden ons groot 
waar eenvoud ons gesierd zou hebben. 
Te zelden volgden wij de weg, die uw Zoon ons 
wees:  
De weg van soberheid en gerichtheid op de 
ander. De weg van goedheid en hartelijkheid, en 
Uw weg van liefde. 
Vergeef ons, Heer en ontferm U over ons. 
 

 

 

 

 

Viering 

 

Zondag 

31 oktober 2021 

 

 

 

 

‘Prent ze in het 

hart van je 

verstand,  

die woorden’ 

 

 

 
Voorganger: 

Ekkehard Muth 

 

Lector:  

Bart van Straaten 

 

 

Muziek:  

Rob Engels 

Selma Peters 

Wout Moerman 

 

Zangers uit het koor 

van Stadsklooster 

Mariken 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Denkt u aan het 

collectemandje 

bij de uitgang? 

 

Of maak uw 

bijdrage over 

via de QR-code: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kyriëlied: Signore pietá 

 

 

 

 

 

 

Lofzang: With a voice of singing 

With a voice of singing declare ye this,  
and let it be heard, Alleluia.  
Declare ye this,  and let it be heard, Alleluia. 
Utter it even unto the ends of the earth. 
The Lord hath delivered his people, Alleluia. 
The Lord hath delivered his people, Alleluia. 
O be joyful in God, all ye lands, 
O sing praises to the honour of his name, 
make his praise to be glorious. 
With a voice of singing declare ye this,  
and let it be heard, Alleluia. Alleluia.  
Declare ye this, and let it be heard, Alleluia. 
Declare ye this, and let it be heard, Alleluia. 

T. en m: Martin Shaw (1875-1958) 

Lezing: Deuteronomium, 2-9 

Tussenzang: Ps. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie: Marcus 12, 28-34 

Acclamatie  

 

 

 

 

 

 

 

Overweging  

Lied: Deze woorden 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal  

Intenties 

Tafelgebed: ‘Gij die geroepen hebt: licht’ 


