
Moge ons voor waar verschijnen  

Koor: 

Moge ons voor waar verschijnen  

die genoemd wordt zoon der mensen 

die gezegd wordt dood maar levend 

die gehoopt wordt mens voor allen. 
 

Koor en allen: 

 

 

 

 

 

 

 

Koor: 

In dit mensenbrood gebroken,  

levenskansen recht voor allen, 

in het drinken van de beker, 

in vergeving en ontferming. 

 

Moge ons verschijnen deze,  

ogenlicht en levensadem, 

knecht en koning, lam en herder, 

lieve meester, woord van God. 

 
Koor en allen: 
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