
Koor: 
Toen heb jij geroepen en geschreeuwd, 
door mijn doofheid ben jij heen gebroken. 
Oogverblindend ben jij opgedaagd 
om mijn blindheid op de vlucht te jagen. 
Geuren deed jij en ik haalde adem,  
nog snak ik naar adem en naar jou. 
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik, 
honger ik naar jou. 
Mij, lichtgeraakte, heb jij doen ontbranden. 
En nu brand ik lichterlaaie naar jou toe, om vrede. 
Refrein… 
Naar Augustinus, Belijdenissen X, 27 

Voorbede en acclamatie 

 
 
 
(Waar vriendschap heerst en liefde daar is God) 

Stilte / Mededelingen / Zegenbede   

Slotlied: Die mij droeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied: Die de aarde boetseerde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

Proloog 

Woord van welkom 

Kyriëlied: Soms breekt uw licht - instrumentaal 

Gebed om vergeving  
V: Bidden we samen met Augustinus: 
A: Voor U staat mijn sterkte, 
 voor U staat mijn zwakheid. 
 Behoed mijn sterkte, genees mijn zwakheid. 
 Voor U staan mijn onwetendheid 
 en mijn kennis. Laat mij daar binnentreden 

waar Gij U voor mij geopend hebt, en neem mij 
in U op. Open U voor mij als ik daar aanklop, 

 waar Gij U nog verbergt voor mij. 
Dat wij uw Kerk mogen zijn, uw-volk-onderweg 
in deze wereld, als een gemeenschap met elkaar  
verbonden. Wees ons daartoe nabij, deze dag 
en alle dagen. Amen. 

 

Eucharistieviering 

 

Zondag 

29 augustus 2021 

 

 

‘Augustinus 

feest’ 

 
De viering werd 

mede voorbereid 

door leden van de 

Familia 

Augustiniana en 

de meditatiegroep 

 
 

Voorganger: 

Ekkehard Muth 

Ineke Roex 

 

 

Muziek:  

Rob Engels 

Sander Stoks 

Wout Moerman 

 

Zangers uit het koor 

van Stadsklooster 

Mariken 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Denkt u aan het 

collectemandje 

bij de uitgang? 

 

Of maak uw 

bijdrage over 

via de QR-code: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Lied: Soms breekt uw licht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. B. Huijbers 

Openingsgebed 

Lofzang: Woord dat ruimte schept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 
 

Lezing: Augustinus: uit Preek 105,5,7 
Tussenzang: Blijf niet staren 

 

 

 

 
 

Lezing: Vervolg uit Preek 105,5,7 

Acclamatie: 
 
 
 
 
 
  
 
 
Overweging  

Bereiden van de tafel  

Lied: Aan de schoonheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Melodie A: 
Gekend bemind vanwaar zijt gij van eindeloos en 
zo vlakbij als zwarte blauwe rode grijze mensen 
zijn.  
Melodie B: 
In mensen sterft gij dood na dood in mensen kiemt 
gij tot nieuw leven wie heeft ons u gegeven 
witwaterwel genadebrood. 
Melodie A: 
Oh schoonheid uw verweerd gezicht weerspiegelt 
nog het eerste licht het alle dagen fonkelnieuwe 
licht van licht 2x 

Intenties  

Tafelgebed: ‘Gij die geroepen hebt licht’ 

Onze Vader / Vredeswens: Vrede voor jou 

Breken en delen     

Communielied: Veel te laat  

 

 

 

 
 
Koor: 
Veel te laat heb ik jou lief gekregen. Binnen in mij 
was je, ik was buiten en ik zocht jou als een ziende 
blinde buiten mij, en uitgestort als water liep ik van 
jou weg en liep verloren tussen zoveel schoonheid 
die niet jij is. Refrein… 


