
Stilte 

Mededelingen 

Zegenbede   

Slotlied: Ga met God 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ga met God en hij zal met je zijn:  

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Lied: 416 
 
 

Openingslied: Schriftlied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Woord van welkom 

Gebed om vergeving – Bidden we samen: 
Voor U mijn God belijd ik mijn schuld, mijn 
nalatigheid en mijn tekorten. 
Gij kent mij en ziet de wegen die ik ga. 
Mijn daden zijn voor U niet verborgen. 
Maar Gij blijft mijn God, altijd. Uw barmhartigheid 
kent geen grenzen, en eeuwig duurt uw trouw. 
Vergeef mij en wees mij genadig. Richt mij weer op, 
vernieuw mijn kracht en maak mij standvastig op 
de weg die Gij mij wijst. Amen. 

 

Eucharistieviering 
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Denkt u aan het 
collectemandje 
bij de uitgang? 

 
Of maak uw 
bijdrage over 
via de QR-code: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kyriëlied: Stilte nu. – Ps. 65 vrij (H. Oosterhuis)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Koor: 
Hoor dan. Hoor dan wie?   Mij – wie mij?     

Die deze mens ben die hier neerligt nietig schuld 

beladen die wil opstaan ander mens wil zijn nieuw 

ik.  Stilte nu …. 

Openingsgebed 

Lofzang: Laudate Dominum 

 

 

 

 

 

 

 

 Lezing: 1 Koningen 19, 4-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenzang: Goed is dat je niet doet wat slecht is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie: Johannes 6, 41-51 

Acclamatie:  
 

 

 

 

 

 
Overweging 

Bereiden van de tafel  

Lied:  Woord dat ruimte schept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Intenties 

Tafelgebed: ‘Gezegend zijt Gij, levende God’ 

Onze Vader 

Vredeswens: Vrede, vrede, gezegend met vrede, 
de wereld, de mens. 

Breken en delen    

Communielied: Irish Blessing 

May the road rise to meet you, 
May the wind be ever at your back, 
May the sun shine warm upon your face,  
And the rain fall soft upon your fields, 
And until we meet again,  
May God hold you, may God hold you,  
ever in the palm of his hand.  
(Arr. Bob Chilcott) 

 

Voorbede en acclamatie 
 
 
 
 
(Waar vriendschap heerst en liefde daar is God) 


