
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/ m. T. Löwenthal 

Voorbede en acclamatie   

  

 

 

 

 

Stilte / Mededelingen / Zegenbede    

Slotlied: Dat je de weg mag gaan  

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 

dat je opstaat wanneer je valt, 

dat je mens mag worden in Gods ogen 

en die van anderen. 

Weet dat de aarde je draagt, 

dat je gaat in het licht 

en de wind je omgeeft. 

Dat je de vruchten van je leven proeft 

en gaat in vrede. 

t: Andries Govaert / m. R. den Arend 

Openingslied: Voor kleine mensen  - Psalm 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij zal opkomen voor de misdeelden,  
Hij zal de machten die ons dwingen  
breken en binden, Hij zal leven,  
onvergankelijk als de zon.  Refrein  

Zoals de dauw die de aarde drenkt,  
zo zal Hij komen en in die dagen zullen trouw  
en waarachtigheid bloeien,  
zal er vrede in overvloed zijn. Géén refrein 

Dan dragen de bergen schoven van vrede 
en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden 
een stad rijst op uit een zee van groen. Refrein 

Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde,  
een woord van vrede, van mens tot  mens. Refrein 
t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

Woord van welkom 

Lied: Lied van alle dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharistieviering 

 

Zondag 

27 juni 2021 

 

 

‘Geloofskracht 

tegenover 

doodskracht’ 

 

 

 

 
 

Voorganger: 

Joost Koopmans, osa 

 

Lector:  

Patrick Oude Alink  

 

Muziek:  

Rob Engels  

Selma Peters         

Wout Moerman 

 

Zangers uit het koor 

van Stadsklooster 

Mariken 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

 

Gebed om vergeving 
A:  Als uw stem ons niet raakt, bezielt, in  

vervoering brengt, blijft alles bij het oude, dan  
zijn wij verloren - mensen zonder droom,  
mensen zonder toekomst, leven is dan geen 
leven meer. 
Wend U tot ons, richt het woord tot ons,  
doorbreek wat ons gevangen houdt, blokkeert, 
verlamt, noem onze naam, bepaal ons krachtig  
bij onze bestemming opdat wij blijven wie we  
zijn - o God, toch uw mensen, uw volk op weg  
naar uw Rijk. 

Openingsgebed 

Gloria: Laudate Dominum 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing: Wijsheid 1,13-15. 2,23-24   

Tussenzang: Woorde dat ruimte schept  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Evangelie: Marcus 5, 21-24. 35-43 

Acclamatie:  

 

 

 

 

 

Overweging 

Bereiden van de tafel 

Collecte / Muziek / Intenties 

Lied: Bomen schreeuwen niet 

Tafelgebed: ‘Gij die weet’                  

Onze Vader / Vredeswens: Vrede voor jou 

Breken en delen 

U mag door het middenpad naar voren komen, eerst 
de mensen die links zitten, daarna de mensen die 
rechts zitten. Doe a.u.b. uw mondkapje op en houd 
1,5m afstand van elkaar. 
Neem een bakje met het brood erin en ga via de 
zijkant weer terug naar uw plaats. Als iedereen weer 
zit eten we gezamenlijk het brood. 
Neem het bakje mee naar huis, dan hoeft niemand 
het op te ruimen. 
Als je niet wilt deelnemen aan de communie loop dan 
toch even ‘in de stroom’ mee zodat niemand voor u 
langs hoeft te schuiven. 

Communielied: Onze Vader verborgen   


