
 

 

 

 

 

 

Voorbede: Gebed van bootvluchtelingen 

  

 

Het is goed je te verlaten op de Heer, goed op de Heer je hoop 
te vestigen. 

Stilte / Mededelingen / Zegenbede    

Slotlied: Gij zijt voorbij gegaan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Openingslied: Uit onze stad 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U die ons in uw handen houdt, 
 die ons de aarde toevertrouwt, 
 doe ons vandaag beleven 
 (wat wordt gezegd, gehuild, vermoed:) 
 dat ieder zingen bidden moet 
 om vol en vrij te leven. 
 
 U brengt ons aan onszelf voorbij 
 U maakt ons anders dan wij zijn, 
 U maakt ons tot een wonder. 
 Want niet ten dode leven wij 
 maar voor het leven licht en vrij, 
 een lied in onze monden. 
 
 Raak ons dan met uw adem aan, 
 nu wij hier zingend voor U staan 
 en om uw adem bidden. 
 In onze ogen breng uw licht, 
 geef ons vandaag een nieuw gezicht, 
 kom in ons mensenmidden.   
 t. Michaël Steehouder/m. Chris Fictoor. 

Woord van welkom 
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(Van de goedheid van de Heer zal ik eeuwig zingen) 
(Psalm 89:2) 

Gebed om vergeving 
Wij vragen om vergeving 
voor de onverschilligheid 
tegenover onze broeders en zusters.  
Wij vragen om vergeving 
voor wie er zich bij neerlegt, 
opsluit in eigen welzijn 
en daardoor zijn hart doof maakt. 
Wij vragen om vergeving voor die 
door hun beslissingen op wereldniveau 
situaties hebben geschapen 
die leiden tot deze drama's .  
 

Openingsgebed 

Lezing: uit een toespraak van paus Franciscus 
             voor de kust van Lampedusa 
Tussenzang: Het lied van de een en de ander  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie: Marcus 4, 35-41 -'Heer red ons, wij   
                                                      vergaan!'  

Acclamatie: De noche iremos 

Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het levend 
water. Enkel de dorst zal ons licht zijn, enkel de dorst zal ons 
licht zijn. 

Overweging 

Bereiden van de tafel 

Collecte / Muziek / Intenties 

Het water zal stenen breken 

Wanneer alles diep van binnen pijn doet en je 
alleen, tegenover je eigen beeld, ziet dat het 
vervormd is door onbekende spiegels. 
Wanneer de dingen voor je schaduw wijken, 
wanneer je woord dat van een ander lijkt  
en je hartslag uit je lichaam vlucht,  
wanneer je handen ver van je zijn 
en je de afdruk van je voeten niet herkent, 
wanneer je niets meer waarneemt dan dode 
buitenkanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
t. Michele Najis/m. Tom Löwenthal 

 
Tafelgebed: ‘Gij die geroepen hebt ‘licht’                  

Onze Vader / Vredeswens: Vrede voor jou 

Breken en delen 

U mag door het middenpad naar voren komen, eerst 
de mensen die links zitten, daarna de mensen die 
rechts zitten. Doe a.u.b. uw mondkapje op en houd 
1,5m afstand van elkaar. 
Neem een bakje met het brood erin en ga via de 
zijkant weer terug naar uw plaats. Als iedereen weer 
zit eten we gezamenlijk het brood. 
Neem het bakje mee naar huis, dan hoeft niemand 
het op te ruimen. 
Als je niet wilt deelnemen aan de communie loop dan 
toch even ‘in de stroom’ mee zodat niemand voor u 
langs hoeft te schuiven. 
Communielied: Trek ik de zee door  


