
Tafelgebed 

V: Die wij kennen als een Vader, 

 die zichzelf ter sprake bracht in een mensenkind - 

 een broeder. 

A:  Gij hebt ons beschaamd 

 met uw goedheid, uw liefde. 

 Gij vult onze leegte met overvloed. 

 Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. 

V: Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; 

 met hen en met alles wat ademt van genade 

 zingen wij hier: 

Koor: Sanctus, Sanctus, Sanctus 

V: Wij zegenen u om het hoge Woord 

 van den beginne, 

 dit Licht in ons duister, 

 dit brood uit de hemel, 

 de Zoon naar uw hart, 

 die het aan ons gaf met de woorden: 

A: Neemt en eet, dit is mijn lichaam, 

 doe dit om mij te gedenken. 

V: Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, 

 de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. 

 Die de beker liet rondgaan met de woorden: 

A: Neemt en drinkt uit deze beker, 

 dit is mijn bloed, 

 als je drinkt, denk dan aan mij.  

 

 

 

 

 

 

 



Gezegend zijt Gij 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


